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[…] Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi ! 
Đáp lại, chính Chúa tỏ bày lòng thương xót của 

Người đối với các tội 
nhân : "Không một 
linh hồn nào phải sợ 
sệt khi đến gần Ta, dù 
tội lỗi của họ có đỏ 
như máu…" Nói như 
vậy, Chúa muốn người 
ta tin vào Chúa, vào 
Ơn Cứu Độ của Chúa. 

Chịu ảnh hưởng 
Cựu Ước và Do thái giáo, đạo Công giáo chúng ta trước 
đây và có lẽ cả bây giờ vẫn còn chú trọng nhiều nhất vào 
việc giữ luật, làm các việc lập công để được thưởng vào 
Nước Thiên Đàng, đành rằng đó là điều tốt và cần, 
nhưng không mấy nhấn mạnh đến niềm tin. Nếu có nói 
đến đức tin thì coi như là một việc của trí khôn chấp 
nhận những chân lý mầu nhiệm. Song đó chỉ là bước đầu 
đến với Chúa. Thế mà xong bước đầu ấy, người ta coi 
như là thủ đắc được đức tin rồi, và thôi không đào sâu, 
không chịu học hỏi Thánh Kinh hay giáo lý để thêm hiểu 
biết về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu mà tăng lòng tin, 
lòng mộ mến, gắn bó với Chúa thân thiết hơn. Họ giống 
như những người ở đời chỉ học cho biết đọc biết viết rồi 
thôi, và tưởng rằng với một dúm chữ nghĩa ấy ra đời là 
có thể thành đạt.  

Với tình trạng ấy, rất nhiều tín hữu dễ lỏng lẻo, 
chệch choạc về đức tin, hễ gặp chuyện khó khăn trong 
cuộc đời là chạy theo thầy bói, đi xem tử vi, tướng số, và 
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nhiều thứ mê tín dị đoan khác nữa. Những việc đó thực 
sự là tin vơ thờ quấy, xin nói thẳng : là chối bỏ đức tin, 
là tội trọng vì không còn tin tuyệt đối vào Thiên Chúa 
nữa, là “nhị tâm” là “bắt cá hai tay”. Có người cả gan 
nói: “Con có đạo là con tin Chúa chứ, song tin Chúa một 
tí, tin Phật một tí, tin thầy bói một tí !” Thật hết biết ! Họ 
không ngờ rằng trong Cựu Ước, Chúa phạt tội nhị tâm 
ấy mà Người gọi là "ngoại tình" một cách khủng khiếp, 
(mời đọc Gr 7.29- 8.3; Gs 24.14 tt; và dưới đây tr.328tt). 

Với nhiều người Công giáo khác, thì theo đạo chỉ 
có nghĩa là giữ “đạo”, là giữ luật. Do đó, họ đi dự Thánh 
Lễ cho đúng luật, nhận lấy các Bí Tích theo như luật 
truyền…còn trong lòng không có tâm tình thân thiết gắn 
bó với Chúa. Tin không phải là nắm giữ lấy “đạo”, lấy 
luật cho thật chặt mà là đến với Chúa, tin cậy yêu mến 
Chúa, sống gắn bó mật thiết với Chúa với cả tâm hồn, 
với trọn trái tim của người con thảo đối với Cha trên trời.  

Như thế, niềm tin được đặt ở vị trí ưu tiên trên việc 
giữ luật và có giá trị bằng ngàn vạn việc giữ luật. Thánh 
Phaolô đã nói rõ : "…Con người được nên công chính 
không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin 
vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-
tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-
tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, 
không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm 
những gì Luật dạy." (Gal 2.16).  

Nói vậy không phải là bảo đừng giữ luật, đừng làm 
các việc đạo đức như xưng tội, đọc kinh, dự lễ, rước lễ 
v.v… nhưng muốn bảo rằng phải Tin trước rồi sau giữ 
luật và làm các việc đạo đức để củng cố lòng tin.  
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Vì sao ? Vì TIN có một giá trị tuyệt đối ! Tin là 
sống, không tin là chết. 

Ở đây trong khuôn khổ bài bàn về Thánh Thể, 
không tiện nói dài, tuy nhiên để cho ta thêm xác tín về 
giá trị tuyệt đối của đức tin, chỉ xin nêu vài câu Thánh 
Kinh làm bằng :  

- " Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai 
không tin, thì sẽ bị kết án." (Mc 16.16)  

- "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con 
Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, 
nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai 
Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế 
gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được 
cứu độ.   

"Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; 
nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào 
danh của Con Một Thiên Chúa." (Ga 3.16-18) 

- "Thật, Tôi bảo thật các ông : ai nghe lời Tôi và tin 
vào Đấng đã sai Tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét 
xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống." (Ga 5.24) 

Có lòng tin thì khỏi bị xét xử, khỏi bị phán xét nữa 
đấy ! Bản dịch Thánh Kinh của cha Giuse Thuấn còn nói 
rõ hơn : “Khỏi đến tòa phán xét”. 

Tại sao LÒNG TIN lại có giá trị tuyệt đối như 
thế ? 

Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho loài người tất cả mọi 
sự ngay cả chính Con Một của Người để cứu loài người 
khỏi hậu quả của tội lỗi là Cái Chết Đời Đời. Và Cái chết 
của Con Một Thiên Chúa là giá máu chuộc lại cho chúng 
ta ân huệ dưng không cao cả là Sự Sống Đời Đời. Vậy, 
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Chúa đã ban cho chúng ta tất cả ngay cả chính mình 
Người nữa, Người chỉ mong một điều là ta đáp lại bằng 
tin yêu. TIN nghĩa là mở lòng ra đón nhận Ơn Ban Sự 
Sống của Thiên Chúa. Chỉ đòi nơi ta chừng đó thôi có gì 
quá đáng chăng ? 

Và nếu đức tin là điều tối quan trọng đến thế để 
được Sự Sống Đời Đời, thì hẳn nhiên không tin là chọn 
cái chết chắc chắn vì chúng ta vừa nghe trên kia nói : 
"…Kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào 
danh của Con Một Thiên Chúa." (Ga 3,18). Nếu ta còn 
muốn một bằng chứng cao hơn nữa thì xin nhắc lại chính 
lời Chúa Giêsu phán trên kia : "Anh em hãy đi khắp tứ 
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ 
tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được cứu độ, còn ai 
không tin sẽ bị kết án" (Mc 16,15-16). 

TIN THẬT HAY TIN GIẢ ?  
Vậy vấn đề là chúng ta có tin Chúa thật sự không 

hay chỉ trên môi miệng ?  
Tôi (Têrêsa K.L.) đã được nghe kể chuyện cũng 

như mắt được thấy có những chị vừa nguyện kinh Lòng 
Chúa Thương Xót xong lại rủ nhau đi xem bói vì nhà chị 
có chuyện buồn ! Có những người vì xin ơn theo ý mình 
không được thì thôi nhà thờ, thôi đọc kinh, cầu nguyện. 
Có người buôn bán thì cũng cúng ông Địa nơi bán hàng 
hay ở trong nhà : trên là bàn thờ Chúa, ở dưới chưng ông 
Thần Tài. Có người trót lỡ phạm tội thì sợ hãi không 
muốn đến với Chúa nữa. 

Ôi ! Thật là xót xa cho Lòng Chúa Xót Thương ! 
Nếu chúng ta tin Chúa là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu 

thoát ta khỏi mọi sự dữ thì ta sẽ đến với Chúa và Người 
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sẽ vực chúng ta dậy ra khỏi tội lỗi, gian nan, khốn khó 
như người con hoang đàng biết tin cậy cha của mình nên 
đã quay trở về, đã được cha tha thứ và phục hồi mọi vinh 
dự đã mất...   

NGUYỆN CẦU 
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời thánh 

ca cũng là lời thống hối của chúng con : 
"Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương vì chúng con 

đây đắc tội với Ngài. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương 
vì chúng con đây đắc tội lắm thay." 

*** 
Trở lại với bản văn Tin Mừng Gioan (xem Ga 6.28-

34), thì thấy người Do Thái không phải là kẻ dễ tin đâu. 
Họ vừa nghe Đức Giêsu nói: Phải tin. Họ chấp nhận : 
Được, phải tin. Nhưng tin ai ? Đức Giêsu bảo : "Tin vào 
Đấng Thiên Chúa sai đến !" Họ hiểu ngay là Chúa 
muốn ám chỉ về chính mình Người. Người Do Thái liền 
thách thức: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào 
cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ 
tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời 
chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." (cc.30-31) 

Người Do Thái đòi hỏi một dấu lạ hay phép lạ như 
thế để họ tin, việc đó không phải là điều gì quá đáng, vì 
trong đời thường, chúng ta cũng đòi người ta phải đưa ra 
một bằng chứng hay một vật gì bảo đảm để ta tin họ, 
cách riêng trong những chuyện hệ trọng. “Chọn mặt mà 
gửi vàng !”. Người Do Thái lại càng phải cẩn thận hơn, 
vì Thiên Chúa thường hay sai các tiên tri đến dạy bảo và 
sửa đổi cách ăn nết ở của họ. Muốn cho họ chấp nhận sứ 
điệp, các vị này thường phải làm những phép lạ để minh 
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chứng mình đã được Thiên Chúa sai đến. Không làm 
được dấu lạ, đó là bằng chứng Thiên Chúa không ở với 
vị tiên tri ấy, chỉ là tiên tri giả, không  do Thiên Chúa sai 
đến, như vậy không thể tin được. Ông Nicôđêmô là bậc 
thầy trong dân Do Thái, một đêm kia đến thỉnh vấn Chúa 
Giêsu cũng nói: "Chúng tôi biết Ngài tự Thiên Chúa mà 
đến… vì không ai làm được các dấu lạ Ngài làm trừ phi 
Thiên Chúa ở với người ấy." (Ga 3,2). Vậy nếu người Do 
Thái ở đây đòi Đức Giêsu làm dấu lạ để họ tin là theo 
đúng truyền thống mà họ đòi.  

Đòi Đức Giêsu phải làm dấu lạ, chưa đủ, họ còn 
đưa ra một nhân vật lớn trong đạo họ hình như để thách 
Người có làm được dấu lạ bằng ông ấy không: "Môsê đã 
ban cho chúng tôi bánh bởi trời qua phép lạ manna, còn 
ông có làm được bằng ông ấy không ?” (6.31). 

Mấy câu phản bác của Đức Giêsu sau đây có thể coi 
như tiền đề cho diễn từ Bánh Hằng Sống mà Người sẽ 
khai triển sau đó. Người phản bác hai điều :  

1- Thiên Chúa ban Manna chứ không phải Môsê: 
"Quả thật, Tôi bảo các ông không phải ông Môsê đã cho 
các ông bánh bởi trời, mà chính là Cha Tôi" (c.32). Đọc 
sách Xuất hành 16.4 thì thấy rõ ràng : "Giavê phán với 
Môsê : "Này Ta sẽ cho mưa bánh bởi trời xuống cho các 
ngươi và dân hãy ra mà lượm lấy…". Môsê chỉ là người 
báo điều ấy cho dân. 

2- Manna không phải là bánh bởi trời, nó chỉ là một 
thứ bột mà Thiên Chúa làm cho từ không trung rơi 
xuống. Còn bánh đích thật do Thiên Chúa ban mới "là 
bánh bởi trời xuống và ban Sự Sống cho thế gian" 
(c.33). Vậy để được là bánh đích thực của Thiên Chúa, 


