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thì phải có hai điều kiện :  
a) từ trời, 

tức là từ thiên 
giới nơi Thiên 
Chúa mà 
xuống và  

b) ban sự 
sống muôn đời 
cho thế gian, 
chứ không phải 

cho người ta một sự sống tạm bợ ăn rồi vẫn phải chết.  
Nghe thấy thế, người Do Thái bèn ngỏ lời xin cho 

họ thứ bánh ấy. (c.34). Được lời họ mở lối đưa đường, 
Đức Giêsu liền ban cho họ một Diễn từ để họ hiểu Bánh 
Sự Sống ấy là thế nào, làm sao mà lãnh được, và Bánh 
ấy sinh hiệu quả thần diệu đến chừng nào. Đó là nội 
dung của Diễn từ Bánh Sự Sống. 

* 
*     * 

II/  DIỄN TỪ VỀ BÁNH SỰ SỐNG (Ga 6.35-58) 
sẽ được triển khai qua hai phần : 
A. Phần nhất : Bánh Sự Sống là Bản Thân Chúa 
Giêsu và Lời của Người, ta lãnh nhận bằng tâm trí 
và bởi đức tin.  
B. Phần hai : Bánh Sự Sống là Thịt Máu Người, ta 
lãnh nhận bằng cách ăn uống, và cũng bởi lòng tin.  

A. PHẦN THỨ NHẤT (cc.35-50) 
35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính Tôi là bánh trường 

sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói ; ai tin vào Tôi, 
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chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng Tôi đã bảo các ông : các 
ông đã thấy Tôi mà không tin. 37 Tất cả những người 
Chúa Cha ban cho Tôi đều sẽ đến với Tôi, và ai đến với 
Tôi, Tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì Tôi tự trời mà 
xuống, không phải để làm theo ý Tôi, nhưng để làm theo 
ý Đấng đã sai Tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai Tôi là tất cả 
những kẻ Người đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất 
một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 

Thật vậy, ý của Cha Tôi là tất cả những ai thấy người 
Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và 
Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” 

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức 
Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói : 
“Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó 
sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ 
ông ta lại nói : “Tôi từ trời xuống ?”  

43 Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì 
với nhau ! 44 Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha 
là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy, và Tôi, Tôi 
sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có 
lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được 
Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo 
huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi. 46 Không phải là 
đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi 
Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 

Thật, Tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 
 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn 

man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là 
bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 

                                  *  
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Mở đầu Đức Giêsu khẳng định:  
"Tôi chính là Bánh Sự  Sống."(c.35) 
Sở dĩ Đức Giêsu nói "Tôi 

là Bánh Sự Sống" vì Người 
muốn dùng một hình ảnh rất 
quen thuộc trong đời sống: cái 
bánh vốn là thực phẩm nuôi 
người ta khỏi chết đói, thì đây 
Bản Thân và Lời Người nuôi 
họ khỏi chết phần linh hồn. 
Các sách Khôn ngoan của Cựu 
Ước cũng thường dùng hình 
ảnh bánh để ám chỉ Đức Khôn 
Ngoan và Lề luật ví như bánh 
nuôi sống tâm linh con người. "Đức Khôn Ngoan đã hạ 
súc vật, hâm rượu, dựng bàn và phái Tôi tớ rao 
truyền…: 'Ai là kẻ ngây ngô hãy qua đây…Hãy đến.. ăn 
bánh của Ta, uống rượu Ta đã hãm. Hãy trút bỏ ngây 
ngô và các ngươi sẽ sống'." (Cn 9.1-6). Nếu Đức Khôn 
ngoan và Lề luật có thể nuôi sống như vậy huống chi 
chính Bản Thân và Lời Thiên Chúa là Đức Giêsu.  

Vì thế Đức Giêsu mới nói rằng Bánh Ban Sự Sống 
ấy là Tôi, là chính Bản Thân Tôi. Bản Thân Người lại 
chính là Lời Thiên Chúa, là Ngôi Lời Thiên Chúa, bằng 
chứng là Tin Mừng Gioan viết : 

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng 
về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi 
đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, 
vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có 
gì được tạo thành." (Ga 1,1-3) 
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 Khác xa Đức Khôn Ngoan Cựu Ước, chỉ mời 
người ta đến ăn bánh tinh thần là các lời dạy để nhờ đó 
họ được sống thì nay, Ngôi Lời, Đấng Toàn Năng vô 
hình tạo thành vạn vật đã mặc xác thịt, trở nên Con 
Người Giêsu hữu hình bằng xương bằng thịt và ở giữa 
loài người : "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ 
ở giữa chúng ta" (Ga 1,14)…  

... để có miệng lưỡi mà nói ra những lời thần linh 
ban sự sống, vì : "Lời Tôi là Thần Khí và là Sự Sống." 
(c.63),  

… để có thể xác mà chết đền tội ta, và còn sẽ hiến 
ban chính thịt máu mình nuôi sống nhân loại. 

Đáng tiếc, đối với một số người, Lời Chúa còn bị rẻ 
rúng, coi là xa thực tế cơm áo gạo tiền, bởi vậy có lần 
nghe họ nói : “Bảo tôi đi học lời Chúa hả ? Thế học rồi, 
Lời Chúa có ban cho tôi cơm ăn áo mặc không ?”  Họ 
không đến nỗi xầm xì phản đối như người Do-thái, song 
cũng chưa nhận ra được Lời Chúa là lương thực nuôi 
dưỡng linh hồn và thể xác, họ chưa tin thật rằng: "Người 
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời 
miệng Thiên Chúa phán ra." ( Mt 4,4 ). Vì thế, trong sự 
khôn ngoan vô cùng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 
Lời Chúa làm Bánh Sự Sống, để phàm nhân như chúng 
ta không còn phải đói khát, thiếu thốn, èo uột nữa.  

Lời Chúa thật sự là Thần Khí và Sự Sống !  
Điều này đã xảy ra rất cụ thể vì có nhiều bệnh nhân 

thay vì uống ba lần thuốc trong ngày thì họ lại đọc 
Thánh Kinh với niềm tin yêu tuyệt đối và bệnh của họ 
được thuyên giảm rõ rệt. Đó là một trong nhiều chứng từ 
chứng thực Lời Chúa mang lại sức sống cả cho phần xác 
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con người nữa. 
 Một điều đáng tiếc nữa là khi nghe nói "Tôi là 

Bánh Sự Sống", rất nhiều tín hữu không biết là Chúa 
muốn nói về Lời Chúa mà lại chỉ thường hiểu về Mình 
Thánh Chúa. Hiểu như thế không phải là sai, song đúng 
hơn trong Phần Thứ Nhất này của Diễn từ, Đức Giêsu 
chưa nói minh bạch đến Mình Máu Thánh, Người sẽ nói 
ở phần thứ hai. Chính vì hiểu đơn giản như trên mà 
nhiều tín hữu thường chỉ quí trọng Mình Thánh mà rất lơ 
là học Lời Chúa, lãng quên đọc Thánh Kinh.  

Đã có lần Đức Nữ Vương Hòa Bình hiện ra tại 
Medjugorje (Mễ Du) tỏ ra sầu thảm rơi nước mắt khi nói 
với linh mục Quản xứ là cha Jozo – dòng Phan Sinh và 
là tông đồ của Đức Mẹ: 

 "Mẹ rất buồn vì 
người ta đã quên lãng 
Thánh Kinh. Các con hãy 
lấy sách Thánh Kinh ra 
khỏi các sách khác trên kệ 
sách và đặt vào chỗ danh 
dự trong nhà. Vì các con 
không đọc Thánh Kinh 
với tình yêu như đó là Lời 

Thiên Chúa đang sống động."  
 "Chỉ cần hôn kính Sách Thánh, người ta cũng 

lãnh được nhiều ơn rồi." (SĐ 18-10-1984) 
Thậm chí ngay cả lúc tham dự Thánh Lễ, được 

nghe Lời Chúa qua vị linh mục, người ta cũng chỉ nghe 
như là tiếng gió thoảng bên tai, nghe tai này lọt ra tai kia, 
rồi không còn nhớ nữa như hạt giống gieo bên vệ đường 
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nông cạn, hời hợt nên “quỉ dữ đến cướp đi điều đã gieo 
trong lòng” (Mt 13.4,19) mà chẳng đâm rễ, sinh hoa kết 
quả gì. Mỗi Chúa Nhật, họ đến nhà thờ rồi lại vô tâm đi 
về chứ không mang Lời Chúa dạy về để đem thực hành 
trong cuộc sống mình. Vì thế đời sống họ tệ đến nỗi Mẹ 
phải than phiền : "Các con nói các con là người có đạo 
mà lại sống như người ngoại đạo."  

Ước gì tất cả những ai đã biết yêu quí Thánh Thể 
thì cũng hãy quí trọng Lời Chúa là Thần Khí và là Sự 
Sống. 

* 
Tiếp theo lời khẳng định Tôi là Bánh Sự Sống, Đức 

Giêsu hứa :  
"Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, 

chẳng khát bao giờ" (c.35).  
Chúa nói đến với Chúa thì không còn đói và không 

còn khát bao giờ nữa. Vì sao? Vì khi người ta đến với 
Chúa, ăn lấy Bánh Ban Sự Sống, thì chính Người và Lời 
Người sẽ ban cho ta thỏa mãn mọi ước vọng, lấp đầy 
những khao khát của trái tim ta, thỏa mãn những nguyện 
vọng luôn muốn tìm kiếm sự thật của tâm trí ta, khiến ta 
không còn thèm khát những sự đời này mấy nữa. Đành 
rằng sống ở đời ta phải lo kiếm tiền, lo học hành, đỗ đạt 
để có nơi làm việc, lo xây dựng nhà cửa, lo dựng vợ gả 
chồng  v.v… nhưng chúng ta sẽ không còn khao khát và 
đôn đáo miệt mài tìm kiếm tất cả những cái đó y như thể 
chúng là cứu cánh đời sống của mình vậy, và khi không 
được thì thất vọng ê chề, và đau khổ không còn thiết 
sống nữa.  

Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa để khỏi đói 


