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Sự Sống Đời Đời 
là sự sống thần linh vì 
thông chia Sự Sống 
của chính Thiên Chúa 
trong tương quan hiểu 
biết và yêu mến. Đó là 
sự sống cho cả hồn 
lẫn xác, cho toàn diện 
con người, đem lại 
hạnh phúc toàn hảo cho cuộc sống. (sđd, tr.190) 

 Sự Sống Đời Đời không phải chỉ là sự sống kéo 
dài không bao giờ hết, cũng không nên hiểu là sự sống 
tinh thần thiêng liêng không có thể xác. Đó là sự sống 
đầy đủ trọn vẹn của toàn diện con người cho đến đời đời 
vì đã thắng Thần Chết. Sự Sống Đời Đời là thông chia 
Sự Sống mà chính Thiên Chúa đang sống.  

Chúng ta thử tưởng tượng một chút: Thiên Chúa 
đang sống như thế nào trên Thiên Đàng ? Người sống 
hạnh phúc vô cùng vô tận, sống trong vinh quang, trong 
ánh sáng huy hoàng, Người không thiếu một thứ gì, hoan 
lạc không hề vơi v.v… Đấy chính sự sống ấy của Thiên 
Chúa mà ngay từ trần gian này chúng ta được thông 
phần. 

Nhìn vào cuộc đời các người lành thánh, các thánh: 
vì họ cảm nghiệm được Sự Sống Thiên Chúa mà họ 
được thông phần, cho nên họ luôn được bình an, luôn 
thanh thản, luôn hạnh phúc, cho dù cuộc đời hằng gây đủ 
chuyện rắc rối phải lo toan, cho dù gặp những thử thách, 
gian truân, khốn khổ hay bị bách hại, ngược đãi, lòng họ 
vẫn an nhiên tự tại, giống như các con cá dưới biển sâu, 
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vẫn tung tăng lượn lờ vẫy vùng, mặc cho trên mặt biển 
sóng gió bão bùng, giông tố gầm thét…Người ta sẽ nói 
rằng đối với họ, đang sống dưới trần gian bể khổ mà như 
đã sống trên Thiên Đàng rồi vậy.  

 Khi suy gẫm đi sâu vào Lời Chúa, ta cảm nghiệm 
được tình yêu của Thiên Chúa thật vô biên. Người muốn 
thông chia sự sống thần linh, sự sống vĩnh hằng của 
Người trên cõi đời hạnh phúc cho loài người, nên Người 
đã thực hiện tất cả vì chúng ta với biết bao kỳ công hết 
sức lạ lùng của Người: hạ cố xuống trần gian, sống cuộc 
đời nghèo khó, thanh sạch để nêu gương, rao giảng Tin 
Mừng, dạy dỗ, chuẩn bị mọi người sống sao cho xứng 
đáng công dân Nước Trời, ban Mình Máu Thánh để 
dưỡng nuôi loài người, Người còn phải uống chén đắng 
Mùa Thương Khó, Tử nạn và lên tới đỉnh Phục Sinh để 
đưa mọi người ra khỏi Sự chết. 

 Bao nhiêu kỳ công là bấy nhiêu ân tình Thiên 
Chúa dành cho chúng ta đến không thể nói thành lời. 
Trái tim ta phải rung động, bồi hồi, chết lặng trước tình 
yêu tuyệt đỉnh của Chúa Giêsu biểu lộ ra trên Thánh Giá. 
Tâm hồn ta phải thinh lặng trước tình yêu Thánh Thể, là 
tình yêu tội nghiệp, khiêm nhu trong hình bánh đơn sơ, 
bé nhỏ trái nghịch với vinh quang cao cả của Chúa trên 
các tầng trời.  

 Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta, ngõ hầu 
chúng ta có thể vững mạnh trên đường trở về với cõi 
sống đời đời hạnh phúc. 

 Hàng ngày nếu ta để chút thời gian mà suy gẫm ta 
mới có thể cảm nghiệm được chiều sâu thẳm của tình 
yêu Thiên Chúa, để có thể đạt được chiều sâu của đạo 
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chứ không chỉ dừng lại ở vài việc đọc kinh, hay đôi việc 
đạo đức… 

  ÁP DỤNG 
 1. Gia đình và giáo xứ ta có nhận được sự sống 

của Thiên Chúa Ba Ngôi không ? 
 Trong hội đoàn, trong giáo xứ có còn ganh tị, nói 

xấu, dèm pha, xét đoán, chia rẽ, xích mích, tranh giành 
ảnh hưởng…? 

 Trong gia đình có hạnh phúc không ? Có biết nhận 
ra khuyết điểm, yếu kém của mình để sửa chữa ? Khi bất 
hòa, va chạm có nhớ mình nhận được Sự Sống của Chúa 
mà không giận mãi vì như thế ta làm cho Sự Sống Đời 
Đời vô hiệu quả. 

 Ta tin Chúa nhưng tại sao Tin Mừng không phát 
triển trong gia đình, khu xóm, giáo xứ ? Những nơi đó 
giống như khu đất bỏ hoang ta không ra tay phát cỏ 
hoang, không nỗ lực. Ta sống không khác gì người bên 
lương không biết Chúa. 

 Vì sao ta sống không hạnh phúc ? Có phải vì tham 
vọng, ganh tị, giận ghét, ích kỷ…?  

  
*** 

       
SỰ SỐNG TRẦN GIAN  
LÀ  SỐNG ĐỂ MÀ CHẾT  
Sự sống trong lãnh vực tự nhiên đáng được gọi là 

“chết” hơn là “sống”, hay là “sống để mà chết” như các 
loài động vật. Nếu không có Sự Sống Thiên Chúa trong 
mình, thì gọi nó là chết đúng hơn là sống. Như Đức 
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Giêsu có lần đã nói với người thanh niên muốn đi theo 
Người song lại xin hoãn một thời gian để anh chôn cất 
cha già xong: "Anh hãy đi theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ 
chết của họ." (Mt 8,22). Câu nói xem ra có vẻ mâu thuẫn 
lại thật đúng một cách sâu xa : “kẻ chết” làm sao lại có 
thể đi chôn kẻ chết khác được ? Hóa ra Chúa muốn bảo, 
trước mắt Thiên Chúa, kẻ không có Sự Sống Thần Linh 
là “kẻ chết” tuy về mặt thể xác họ vẫn sống, vẫn ăn 
uống, vẫn vui chơi như mọi người khác.  

Bởi đâu mà họ đã bị chết ?  
Ở vườn Địa đàng, “Cây Sự Sống” (St 2.9; 3.22) 

biểu tượng Sự Sống Thần Linh trường sinh mà Thiên 
Chúa dành cho loài người được hưởng, thì họ đã đánh 
mất vì bất tuân phục, từ đó : "Tội đã đột nhập trần gian, 
và vì tội thì phải chết, và … sự chết đã lan qua hết mọi 
người, một khi mọi người đều đã phạm tội." (Rm 5.12). 
"Anh em đã chết vì các sa ngã, các lỗi lầm của anh em." 
(Ep 2.1; Cl 2.13).  

Nhưng nay Đức Giêsu đến ban cho kẻ tin và ăn 
Bánh Sự Sống thì được “cấy” Mầm Sống Thần Linh, sự 
sống đích thật vào thân mình, lúc ấy không thể gọi họ là 
“kẻ chết” được nữa. Cái chết thân xác không hủy diệt 
được Mầm Sống Thần Linh đang ở trong phần tâm linh, 
phần cốt tủy của con người. Được Sự Sống Thần Linh 
trường sinh, từ nay họ không bao giờ còn chết nữa.  

- Có người sẽ thắc mắc : “Chẳng lẽ họ không có lúc 
nhắm mắt xuôi tay lìa đời ?” Xin trả lời : Có ! Nhưng đối 
với họ, cái chết phần xác chỉ là “giấc ngủ” mà thôi : 
Chúa Giêsu nói với các Tông đồ : "Ladarô người bạn 
chúng ta đã nghỉ yên, Ta phải đi đánh thức dậy !... 
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Người có ý nói ông ấy đã chết, nhưng họ tưởng Người 
nói ông ấy đã ngủ yên giấc."(Ga 11,4-15; xem  Mc 5,39). 

Thánh Phaolô cũng nói về các tín hữu đã qua đời là 
"những người đã an nghỉ", "những kẻ đã an nghỉ trong 
Đức Giêsu" (1Tx 4,13-16), an nghỉ đang khi chờ đợi 
ngày được sống lại. (1) 

------------------------------- 
Chú thích (1) Giáo Hội coi ngày chết của các thánh là ngày 

sinh ra trong sự sống đích thật, sung mãn và trường tồn. 
--------------------------------------- 
Từ ý nghĩa đó, nghĩa trang được gọi là phòng ngủ, 

nhà ngủ. Trên các bia mộ 
thường thấy có ghi: “…chờ 
ngày phục sinh”, “…đợi 
ngày sống lại”, “…hãy sống 
trong Thiên Chúa”. Trong 
Thánh Lễ, chỗ cầu nguyện 
cho người đã qua đời chúng 
ta nguyện : "Xin Chúa cũng 
nhớ đến các anh chị em 
chúng con đang an nghỉ 
trong niềm hi vọng sống 
lại."   

Những điều trên đây đã mở mắt cho chúng ta thấy 
một điều quan trọng là : chúng ta vẫn thường chăm lo 
cho sự sống thể xác, là phần mau hư nát, mà không quan 
tâm đến Sự Sống Thần Linh là sự sống đích thực Thiên 
Chúa hứa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu đã cảnh báo:  

 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà 
không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ 
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Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục." 
(Mt 10, 28) 

 Hiểu như thế ta mới cảm nhận được niềm vui, 
niềm vinh hạnh được là con của Thiên Chúa. Hơn ai hết 
chính các thánh tử đạo đã hiểu được Sự Sống Thần Linh 
cách sâu sắc nên mới có thể vì Chúa đành thí bỏ mạng 
sống để khỏi mất Sự Sống Đời Đời. Họ hiểu được cái 
chết phần xác là sự an nghỉ chờ ngày sống lại mãi mãi 
mà thôi. 

 Và chúng ta đây, một khi đã tin vào Đức Kitô, ta 
hãy vui sướng hân hoan vì ta sẽ không còn là kẻ chết, 
không bao giờ chết nữa, nhưng là kẻ sống mãi mãi như 
Thiên Chúa. “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ 
chết, mà là của người sống, vì hết thảy đều sống cho 
người.” (Lc 20.38) 

 NGUYỆN CẦU 
 Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vô cùng vì 

Chúa đã ban cho chúng con Sự Sống Thần Linh là Sự 
Sống quí giá của chính Chúa. Chúa đã sinh ra loài người 
chúng con cách nhiệm mầu và yêu thương chúng con 
quá đỗi đến nỗi Chúa chẳng muốn xa cách chúng con 
bao giờ, đến nỗi Chúa ở lại với chúng con cho đến tận 
thế cho dù chúng con có tội lỗi, khốn cùng thế nào đi 
nữa. Ôi ! Trái tim chúng con nhỏ bé, hữu hạn làm sao có 
thể đáp lại tình yêu cao cả vô biên, vô hạn của Chúa ? 
 Thì này đây "con xin đến thực thi Ý Chúa, Chúa 
chẳng ưa gì lễ toàn thiêu, thì con xin đến thực thi Ý 
Chúa. Ý của Ngài con xin thực thi." Amen. 
 

*** 


