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-------------------------  
Chú thích (2) Gieo xuống là nói bóng bẩy về sự sinh ra ở 
trần gian. 
Chú thích (3) Để đối ứng với "gieo xuống", đáng lẽ Thánh 

Phaolô phải nói "mọc lên", nhưng lại nói "chỗi dậy" để gợi ý về sự 
sống lại thường được coi như là một sự chỗi dậy khỏi giường ngủ, 
chỗi dậy khỏi mồ, từ trong cõi chết … 

------------------------------ 
Giải thích mấy lời Thánh Phaolô nói trên :  
1/ Cái gieo xuống phải chết đã : Đúng qui luật 

thường thấy trong việc trồng trọt : hạt lúa, hạt bắp, hạt 
đậu vùi xuống đất, sẽ tan rã. Điều ấy ám chỉ thân xác ta 
chết đi sẽ phải tan rã trong mồ, vì là thân cát bụi phải trở 
về cát bụi (St 3.19), rồi mới được sống dậy, sống lại.  

2/ Hình thể của cái gieo xuống thì khác với hình 
thể cái sẽ được mọc lên : ví dụ hạt lúa, lúc gieo xuống nó 
chỉ là một “hạt lúa” và tan bấn đi trong đất. Nhưng khi 
Thiên Chúa cho nó “mọc lên” hay sống lại, thì không 
còn thấy hạt lúa nữa, song Người sẽ ban cho nó một hình 
thể khác theo ý Người muốn, đó là hình thể “cây lúa”. 
Đối với loài người, hình thể gieo xuống là “thân xác khí 
huyết”, hình thể chỗi dậy sẽ là “thân xác thần thiêng”. 

3/ Được biến đổi. Thánh Phaolô cho biết việc xác 
khí huyết trở thành xác thần thiêng là một sự biến đổi 
hay đúng hơn bắt buộc phải được biến đổi. Vì muốn 
bước vào lãnh vực hay cảnh giới thần linh của Thiên 
Chúa mà sống, con người phải được thần linh hóa, biến 
đổi nên thần linh giống như Thiên Chúa một cách nào 
đó, vì chưng "Máu thịt (khí huyết, vật chất) không thể 
thừa hưởng (= vào) Nước Thiên Chúa, cũng như sự 
hư hoại không thừa hưởng được sự bất hoại."(c.50). 
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 Thân xác ta lúc ấy được biến đổi nên giống như 
Thân xác Chúa Kitô phục 
sinh vì có lời Thánh Kinh 
dạy: 

 “Người sẽ biến đổi 
thân xác khốn hèn của ta sao 
nên đồng hình đồng dạng với 
thân xác vinh quang của 
Người." (Pl 3.21) mà Người 
đã cho thấy một phản ánh lúc 
biến hình trên núi Tabo. (Mc 
9.2-8);  

“Hiện giờ (dưới trần) 
ta là con cái Thiên Chúa ; ta sẽ là gì (sau này) thì chưa 
được tỏ hiện, ta biết rằng một khi Người (Chúa Kitô) tỏ 
hiện (buổi Quang Lâm thời sau hết), thì ta sẽ được giống 
như Người, vì Người thế nào, ta sẽ được thấy như vậy.” 
(1 Ga 3.2). 

Đức Trinh Nữ Maria đã có lần cho biết cũng một 
đạo lý này bằng một lối nói dễ hiểu : "Thể xác người ta 
đang mang đây, sau khi chết, sẽ tan rã dưới mồ. Nó 
không bao giờ còn trở về lại cuộc sống dương thế của 
con người nữa (đúng như lời Thánh Kinh: từ bụi đất, 
thân xác sẽ trở về bụi đất, St 3,19) (4), nhưng con người 
sẽ nhận được (từ Thiên Chúa) một thân xác biến hình."  

----------------------------  
(4) Trừ vài phép lạ Đức Giêsu làm cho kẻ chết sống lại, ví 

dụ cho Ladarô, và con bà goá thành Naim... Ladarô được hồi sinh 
trở về đời sống bình thường của con người, nhưng sau đó ít lâu 
cũng lại phải chết. Mấy phép lạ Chúa Giêsu làm đó thường là để 
chứng tỏ Người là Đấng Thiên Chúa sai đến (Đấng Thiên Sai) có 
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quyền năng thần linh ban sự sống và sự sống lại, và Người ban 
cho ai tin vào Người (Ga 11,25). 

---------------------------------------- 
Để hiểu lời Thánh Kinh và lời Đức Mẹ, tạm mô tả 

cách bình dân như sau: xác là chất liệu, hồn là cái khuôn. 
Một khi cái khuôn được định hình và thành hình rồi, 
người thợ có thể đổ vào đó chất đồng hay chì, hay vàng 
bạc v.v…, lúc lấy tượng ra, (vd: tượng Đức Mẹ Lộ Đức), 
kết quả là pho tượng y chang nhau dù chất liệu khác 
nhau : bằng đất, bằng đồng, bằng chì hay bằng vàng, 
bạc… Sống ở trần gian, ta đổ vào khuôn ấy những chất 
liệu của trái đất thành thân xác “khí huyết” sẽ tan rã dưới 
mồ; ngày sau khi được ơn sống lại, quyền phép Thiên 
Chúa sẽ đổ vào khuôn ấy những chất liệu cao quí hơn 
của trời, nói cách bóng bảy là Thiên Chúa đổ “chất thần 
thiêng” vào cái khuôn linh hồn của ta, ta nhận được 
một thân xác “thần thiêng”, hay là thân xác biến hình 
như Đức Mẹ nói, song y chang vẫn là thân xác của ta. 
(sđd, tr. 225-226). 

Thánh Phaolô ở 2 Cr 5,1-5 còn nói cách rõ ràng hơn 
về thân xác tan rã trong mồ và thân xác biến hình Thiên 
Chúa ban cho ta khi sống lại, khiến ta thêm xác tín :  

“Một khi nhà ta ở dưới đất, cái lều này bị phá đi, 
thì ta sẽ có lâu đài do tự Thiên Chúa, cái nhà vĩnh cửu 
chốn thiên đài, không do người phàm làm ra.”  

Ta thấy Thánh Phaolô so sánh hai giai đoạn, hai 
trạng thái : cái lều mong manh (= thân xác ta ở trần gian) 
sẽ bị phá đi (sẽ tan rữa trong mồ) và cái lâu đài kiên cố 
bền vững, cái nhà vĩnh cửu chốn thiên đài (thân xác 
sống lại thần thiêng ở trên trời thì vĩnh cửu), do tự Thiên 
Chúa không do người phàm làm ra (nó do Thiên Chúa 
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ban, không phải do cha mẹ trần gian sinh ra, cái này đã 
tan rã dưới mồ).  

* 

• Một vấn đề liên hệ với việc thân xác sống lại : 
ĐỜI SAU, KHI ĐƯỢC SỐNG LẠI CẢ THỂ 
XÁC RỒI, CHÚNG TA SẼ Ở ĐÂU ?  
Như vừa xem trên, ở đời sau khi thể xác ta sống 

lại, ta có một thể xác “thần thiêng” (1 Cr 15.44) hoặc 
“biến hình”, vậy có thân xác tất nhiên phải có một nơi để 
ở, vì ta không thể ở khắp mọi nơi, (nếu thế ta sẽ bằng 
Thiên Chúa mất rồi !); đàng khác dù thân xác ta khi ấy 
đã trở nên thần thiêng, nhưng ta vẫn không phải là Thiên 
thần, song chỉ “giống như thiên thần” mà thôi (Mt 
22.30), cho nên ta không thể sống chơi vơi “vô gia cư, 
vô sở tại”.  

Thiên Chúa đã dựng nên ta là loài người có hồn có 
xác, có cách sống nhân loại, thì nơi ta sống sau này ở 
đời sau, ta thường gọi là Thiên Đàng, cũng phải hợp 
với tính cách nhân loại, là có gia cư, có gia đình : gia 

đình thiêng 
liêng thì có 
Thiên Chúa 
là Cha, Đức 
Maria là Mẹ, 
Chúa Giêsu 
là Anh Cả, 
"Trưởng Tử 
giữa một 

đoàn em đông đúc" (Rm 8.29), và các Thiên thần, các 
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thánh là bạn hữu…Gia đình nhân loại thì có cha mẹ, vợ 
chồng, anh em chị em, bạn hữu…tuy theo một cách thần 
thiêng, không lệ thuộc vào những điều kiện như khi còn 
sống trên trần, tỉ dụ như phải ăn uống, phải ngủ nghỉ, 
phải lao động v.v…(Kh 21.4) 

Trong một bài giảng về Lễ các Thánh, thánh 
Bênađô Viện phụ nói : "Tôi phải thú thật là khi tưởng 
nhớ đến các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong tôi một 
khát vọng mãnh liệt…đó là mong được hợp đoàn với các 
ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn 
với các thánh, được liên kết với chư vị Tổ phụ, với hàng 
ngôn sứ, với các bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các 
vị tử đạo, với đoàn trinh nữ…, với toàn thể các thánh. 
Cộng đoàn các con đầu lòng của Thiên Chúa đang đợi 
chúng ta, thế mà chúng ta vẫn vô tình ! Các thánh đang  
mong chúng ta, thế mà chúng ta lại coi thường ! Các bậc 
công chính đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn hờ 
hững ! …Chúng ta hãy mau đến với những người đang 
đợi chúng ta…, hãy ao ước chia sẻ  hạnh phúc với các 
ngài…, nhất là mong mỏi Đức Kitô, Nguồn Sống của 
chúng ta, đã xuất hiện cho các thánh thế nào, thì Người 
cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta cũng 
được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc 
vinh quang… khi Người biến đổi thân xác yếu hèn của 
chúng ta nến giống Đầu vinh hiển là chính Người. Vậy 
chúng ta hãy hết lòng bền chí khát khao vinh quang ấy. 
Và để chúng ta có quyền hy vọng đạt tới vinh quang ấy, 
có quyền hưởng hạnh phúc lớn lao chừng ấy, chúng ta 
phải hết sức xin các thánh cầu nguyện cho, ngõ hầu 
những gì tự sức chúng ta không xin được, thì nhờ lời 
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chuyển cầu của các thánh, Chúa sẽ ban cho chúng ta." 
(Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11) 

 Ngôn sứ Ysaia đã phác họa cách đơn sơ, song đấy ý 
nghĩa cuộc sống bồng lai tiên cảnh ấy :  

"Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. 
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 

một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. 
 Bò cái kết thân cùng gấu cái, 

con của chúng nằm chung một chỗ, 
sư tử cũng ăn rơm như bò. 

 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, 
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 

 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá 
trên khắp núi thánh của Ta, 

vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, 
cũng như nước lấp đầy lòng biển." (Is 11.6-9) 
Quả là một bức tranh thơ mộng quá đẹp của thời 

hoàng kim, khai mở dưới triều đại Đấng Thiên Sai, và 
báo trước hạnh phúc Thiên Đàng :  

"Không còn đau khổ, khó nhọc, sợ hãi, ưu phiền, 
tội lỗi, khắc khoải xao xuyến, chỉ còn tình trạng thái 
bình, có Đức Chúa hiện diện bao bọc, ban phúc lành và 
hoan lạc trong cuộc sống. Không phải một hoan lạc tạm 
bợ như bong bóng xà phòng phồng lên rồi mau tan vỡ, 
song hoan lạc bền vững, sâu thẳm từ sự hiện diện của 
Thiên Chúa Toàn Năng mà đến…Đó là Trời mới Đất 
mới, ở đó Thiên Chúa đi đứng giữa dân Người, vì Người 
là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta… Thế rồi 
suốt cả cuộc đời vô cùng vô tận đó, chúng ta sẽ cứ tăng 
trưởng lên mãi, cứ tiếp tục khám phá sự kỳ diệu vô 


