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lường vô hạn của Thiên Chúa mỗi lúc một thấy mới lạ 
hơn… Chúng ta không thể tưởng tượng nổi Thiên Chúa 
lạ lùng, kỳ diệu vô cùng vô tận đến thế nào đâu… Vậy 
đó, thế mà Thánh Kinh còn nói cho biết rằng những gì 
Thiên Chúa dọn sẵn cho ta thì còn tuyệt đối vượt quá 
những gì chúng ta có thể nghĩ tưởng : "Điều mắt chẳng 
hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, 
đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến 
yêu Người." (1 Cr 2.9). (Phỏng theo cha Zlatko Sudac, 
trích từ Medjugorje Magazine, Fall 2009, tr.13-14).  

Một ví dụ minh họa : Cuộc sống trần gian của ta 
hiện nay cũng ví như khi ta còn là bào thai trong bụng 
mẹ, sống ở đó thật là tối tăm tù túng, khi về Thiên Đàng 
cũng giống như ta khi chào đời, mở mắt ra trước ánh 
sáng chan hòa của cả một thế giới bao la, trước tiên được 
bú dòng sữa mẹ ngọt ngào, rồi sẽ được thưởng thức 
những hoa thơm quả ngọt, lớn lên hưởng tình yêu mặn 
nồng say đắm, ngây ngất trước những cảnh đẹp nên thơ 
hay hùng vĩ, ngạc nhiên nhìn ngắm bao nhiêu là điều lạ 
lùng kỳ diệu của cuộc sống, thế là ta cứ khám phá những 
điều mới lạ ấy suốt cả đời mà không hết.  

Tại quê nhà xong rồi, ta còn đi du lịch các nước 
trên thế giới, lại khám phá thêm biết bao nhiêu cái mới 
mẻ, những cảnh đẹp, những kiến trúc đồ sộ, nguy nga, 
những nghệ thuật ca múa nhạc tuyệt vời, những tượng 
điêu khắc, những bức tranh, những phong tục tập quán lạ 
kỳ, những món đặc sản vô cùng hấp dẫn v.v…, cứ thế ta 
để cả một đời, đi hết nước này đến nước kia, khám phá 
mãi cũng chưa hết... Quả vậy, Thiên Đàng là một cuộc 
sống luôn luôn tăng tiến, luôn luôn khám phá những sự 

 
56

mới lạ của Thiên Chúa, của Nước Trời không bao giờ 
cùng không bao giờ hết.  

Hiểu sơ sơ như thế cũng đủ thấy Thiên Chúa dành 
để cho chúng ta một hạnh phúc tuyệt vời biết bao, ta 
cùng nhau cầu xin Chúa đừng để chúng ta vì một chút lợi 
lộc tạm bợ thế gian này, như tiền bạc, danh lợi, dục 
vọng, tình ái, ích kỷ, kiêu ngạo, hận thù… làm chúng ta 
đánh mất hạnh phúc hơn cả tuyệt vời ấy! 

Mẹ Maria ở Mễ Du cũng đã cho các thị nhân thấy 
Thiên Đàng, một nơi tuyệt mỹ, tràn ngập trong ánh sáng 
tuyệt vời không thấy có ở trần gian, với những con người 
trẻ trung, xinh đẹp không khiếm khuyết, và chung quanh 
có các Thiên thần ở cùng họ nữa, trong một cuộc sống 
bình an, hạnh phúc khôn tả đến nỗi họ luôn vui mừng, 
hát ca, nhảy múa trong một niềm cảm tạ, tri ân Thiên 
Chúa…  
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Bức bích họa của họa sĩ thời Trung cổ mô tả cảnh 
thiên đàng. Tranh diễn tả cách đơn sơ nhưng thật 
cảm động hạnh phúc của các người hưởng phúc 
trên Cõi Hằng Sống, cùng các Thiên thần vui chơi, 
nhảy múa, ca hát, giữa cảnh cây cỏ hoa lá xinh tươi. 

Xem như thế Thiên Đàng không hề là một cõi tâm 
linh như có nhiều người thường quan niệm. Đức Mẹ đã 
đem các thị nhân ở Mễ Du tới Thiên Đàng là vì muốn 
cho họ thấy tận mắt  “trăm nghe không bằng một thấy”, 
rồi trở về làm chứng nhân nói cho mọi người trên thế 
giới chúng ta ngày nay – đa số không còn tin có đời sau, 
hoặc khá hơn thì chỉ coi đời sau là một cảnh giới tâm 
linh an nhiên tự tại – được vững tin về những Lời Hứa 
của Thiên Chúa, mà sống làm sao để được hưởng Phần 
Phúc Đời Đời ấy. 

TÂM SỰ VỚI CHA TRÊN TRỜI 
Lạy Cha chúng con đang ngự ở trên trời, chúng 

con thật là hạnh phúc khi biết rằng dù đang sống giữa bụi 
trần, chúng con luôn có Cha trong cuộc đời. Chúng con 
cảm thấy ấm lòng vì biết rằng mình không mồ côi. Hơn 
nữa chúng con an vui vì biết rằng qua khỏi đời này 
chúng con sẽ được cả hồn lẫn xác về với Cha, ở bên Cha 
mãi mãi trong Vương Quốc của Tình Yêu.  

Biết như vậy, để cuộc đời chúng con không còn lo 
nghĩ bon chen, không tranh giành như kẻ mồ côi đói 
khát, không tích trữ cho riêng mình như kẻ tham lam, 
không ganh đua hơn thua quyền lực như kẻ điên cuồng 
khát vọng…, mà suốt cuộc đời chúng con chỉ biết sử 
dụng vũ khí Cha ban là Tình Yêu và Tha Thứ. Đó là vũ 
khí với sức mạnh thần thiêng vô địch, nếu chúng con 
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dám tin vào Lời Chúa. Mà không thể nghi ngờ gì vì 
chính Chúa Giêsu, Con của Cha đã minh chứng hùng 
hồn về sức mạnh và quyền năng trổi vượt của vũ khí ấy 
khi Người thí mạng mình trên thập giá : “Không ai có 
tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy 
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Và từ trên thập 
giá, Người cũng minh chứng sự tha thứ cao cả mà thiên 
thần và loài người phải cúi đầu bái phục : “Lạy Cha, xin 
tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” 

Xin cho chúng con vững tin rằng chỉ với Tình 
Yêu, hận thù cùng với mọi điều xấu xa sẽ sẽ phải biến 
mất không còn đất sống ; chỉ với Thứ Tha, mọi lỗi lầm, 
xúc phạm của chúng con đối với nhau sẽ mất tích không 
còn dấu vết.  

Cha ơi, chúng con biết rằng chúng con thường 
xuyên vô tình hay cố ý xúc phạm nhau, thì xin cho chúng 
con biết thực thi Lời Chúa Giêsu dạy tha thứ không chỉ 
bảy lần mà tới bảy mươi lần bảy, chẳng khác nào Chúa 
bảo hãy tha thứ cho nhau luôn mãi, vì chúng con chỉ có 
một Cha Trên Trời và chúng con hiểu rằng không một 
Người Cha nào muốn cho con cái mình bất hoà, và Cha 
luôn yêu thương từng người chúng con như Con Một của 
Cha. Và khi sống yêu thương và tha thứ ở trần gian, 
chúng con tập sống trước đời sống sau này chúng con sẽ 
sống chung với các con cái khác của Cha trong Vương 
Quốc Tình Yêu. Còn nếu không yêu thương bây giờ trên 
trần gian, ngày chung thẩm sẽ bị nghe lời phán quyết ghê 
sợ này : "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta 
mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các 
sứ thần của nó, vì xưa Ta đói, Ta khát, Ta trần truồng, 
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Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã không cho Ta ăn, Ta 
uống, Ta mặc… và đã chẳng thăm nom…" (Mt 25.41-
43). Những kẻ ấy bị loại bỏ khỏi Vương Quốc Tình Yêu 
để bị đày vào nơi của Ác Quỉ ở đó muôn đời chỉ có ghen 
ghét, thù hận. 

Không vâng lời Cha nên thế gian này tràn ngập hận 
thù, bạo lực, chiến tranh, tội lỗi… bởi vắng bóng Tình 
Yêu và Tha Thứ. Thế nên, trái đất này cần được thanh 
tẩy để trở nên Thiên Đàng thanh sạch, tinh khôi.  

* 
• THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚNG TA LÀ CHỐN 

NÀO ? 
Thưa : Là “Cõi Trời Mới Đất Mới” mà Thánh Kinh 

đã loan báo. (Kh 21.-22.)  
Cõi Trời Mới Đất Mới ấy ở đâu ?  
Thưa : Ở chính vũ trụ này nơi mà Thiên Chúa đã 

dựng nên cho ta sống, và đã cho ta quyền làm bá chủ 
mọi sự mãi mãi, trên những vật bé li ti cho đến những 
vật thể khổng lồ ngoài không gian bao la vô tận kia nơi 
các giải thiên hà qui tụ hàng trăm ngàn tỉ tinh tú…"Thiên 
Chúa chúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : 
'Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và 
thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và 
mọi giống vật bò trên mặt đất." (5) (St 1.28) 

----------------------------  
(5) Thời kỳ những trang sách Sáng Thế tối cổ này ra đời 

(khoảng 2500 năm trước đây), chưa có khoa học, chưa có máy 
móc tối tân, chưa có viễn vọng kính…, để khám phá ra những giải 
thiên hà xa xôi khổng lồ (Galaxy), nên người ta coi trái đất này là 
vũ trụ…, và cũng là trung tâm tất cả :  mặt trời là cái đèn lớn soi 
sáng ban ngày, mặt trăng là cái đèn nhỏ soi ban đêm, các tinh tú là 

 
60

những viên ngọc lấp lánh tô điểm cho bầu trời đêm được đẹp đẽ… 
---------------------------------- 
- Tại sao lại gọi là “Trời Mới, Đất Mới” ?  
Thưa : Đây là một lối nói của Thánh Kinh : có 

nghĩa là vũ trụ / trời đất này được Thiên Chúa biến đổi 
nên mới, chứ không phải là “trời khác, đất khác”, xin 
đừng hiểu lầm. Cũng như chúng ta, khi còn sống trong 
tội lỗi, chưa được Chúa thanh tẩy trong Phép Rửa tội, ta 
là “con người cũ”, đến khi được thanh tẩy rồi, ta thành 
“con người mới”, song cũng vẫn là ta, chứ không phải ai 
khác. Vậy “cũ” là còn vướng mắc tội lỗi, “mới” là đã 
được biến đồi nên trong sạch. Cũng vậy, vũ trụ này của 
ta hiện nay đang tràn ngập tội lỗi, vậy là vũ trụ cũ, ngày 
ấy sẽ được nên mới, thành Trời Mới Đất Mới vì Thiên 
Chúa quét sạch hết mọi xấu xa tội lỗi, mọi địch thù, và 
ma vương quỉ dữ cũng đã bị Chúa đánh bại và nhốt trong 
hỏa ngục đời đời (Kh 20.10), địch thù cuối cùng là sự 
chết cũng bị tiêu diệt. (Kh 20.13-14 ; 1Cr 15.24-27) 

 


