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Do đó Thiên Đàng hạnh phúc của ta sau cuộc sống 
trần gian này không phải là một cõi mơ hồ, tâm linh, 
thuần túy thiêng liêng… Nhưng là một nơi cụ thể như 
Thánh Kinh đã mô tả bằng một thứ ngôn ngữ đầy những 
hình ảnh khải huyền bóng bảy huyền diệu sau đây :  

“Tôi – Thánh Gioan – đã (được thị kiến) thấy một 
trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua rồi không còn 
nữa… Và tôi nghe có tiếng từ ngai (Thiên Chúa) phán 
ra: ‘Này là Nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người. 
Người sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ là dân của 
Người, còn Người, Thiên-Chúa-ở-cùng-họ sẽ là Thiên 
Chúa của họ. Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ, chết sẽ 
không có nữa, phiền muộn kêu gào và khó nhọc sẽ không 
có nữa, vì các điều cũ ấy đã qua hết rồi.” (Kh 21.1-4). (6) 

------------------------------  
(6) Từ cổ chí kim, mọi người nọi nơi, cách riêng Trung Quốc 

và Việt nam, qua chuyện Lưu - Nguyễn lạc vào Thiên thai, hay Từ 
Thức được lên cõi tiên sánh duyên với nàng tiên Giáng Hương, 
người ta hằng mơ tưởng một cõi Thiên Thai, một cõi Bồng Lai 
tiên cảnh toàn những thần tiên và hưởng đủ mọi sự sung sướng 
khoái lạc, không còn phải lao động nhọc nhằn, không còn đói 
khát, đau khổ, chiến tranh loạn lạc, ghen ghét, hận thù… Nhưng 
tất cả những chuyện đó chỉ là mơ ước… Còn chúng ta, chính 
Thiên Chúa đã xuống trần mặc xác thịt làm người để không những 
hứa cho ta mà còn giúp cho ta những phương thế để lên cõi Thiên 
Đàng hạnh phúc vô biên có thật mà ta nghe tả trong sách Khải 
huyền chương 21. – 22. Đoạn nêu trên (21.1-4) chỉ là khúc đầu. 

---------------------------------  
Điều đáng lưu ý nhất ở đoạn này là Thiên Chúa 

xuống “dựng trướng” (7) ở với loài người nơi Cõi Trời 
Mới Đất Mới ấy, vì Ngài là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-
ở-cùng-chúng-ta. Nếu Thiên Chúa từ cõi thần linh của 
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Người xuống ở với chúng ta, thì sao chúng ta lại nghĩ 
rằng, sau khi chết mình sẽ bỏ cõi trời cõi đất Thiên Chúa 
đã dựng lên làm chỗ ở cho mình và Người cũng ở cùng 
với mình luôn mãi, mà đi đến một cõi trời nào khác ? 
Một nơi nào khác mà không có Thiên Chúa ở cùng thì 
nơi đó không thể gọi là Thiên Đàng được. 

--------------------------  
(7) Chữ ‘trướng’ gợi nhớ lại thuở xưa khi dân Do Thái lang 

thang trong sa mạc trên đường về Đất Hứa suốt 40 năm và Thiên 
Chúa cũng đi theo họ. Dân Do Thái đã dựng trướng, dựng lều tạm 
cho Thiên Chúa cư ngụ cùng với họ, đó là một hình ảnh hết sức 
êm đẹp, thân thương giữa Thiên Chúa và dân Người. 

---------------------------------------   
- Có lẽ người ta sẽ phản bác : Sở dĩ chúng tôi 

thường nghĩ rằng lên Thiên Đàng là phải đi đến một cõi 
trời khác, bởi vì Thiên Đàng của chúng ta đâu có phải ở 
vũ trụ này ! 

Xin trả lời : Để cho thấy câu nói ấy sai, xin lấy một 
bằng chứng từ lòng tin của Hội Thánh và được diễn tả 
trong phụng vụ (8) : Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.  

-----------------------  
(8) Tin sao thì thờ vậy : “LEX ORANDI, LEX 

CREDENDI”. 
----------------------------- 
Xin hỏi  : Chúa Kitô là Vua vũ trụ nào ? 
Thưa     : Vũ trụ này ! 
Xin hỏi  : Người sẽ làm Vua bao lâu ? 
Thưa     : Vua muôn đời ! 
Xin hỏi  : Người là Vua, thần dân của Người là ai ? 
Thưa     :  Là chúng ta. 
Vậy nếu Người làm Vua trên vũ trụ này và làm Vua 
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cho đến muôn đời, thế mà ta sau khi sống lại, lại muốn 
lên một Thiên Đàng nào ở nơi khác để sống, thì Chúa ở 
lại làm Vua không dân, làm Vua muôn đời cái vũ trụ 
trống không này hay sao ? Chúa Giêsu là Vua, ta là dân, 
dân đi đâu hết cả rồi, thì Người làm Vua của ai ? Tóm 
lại, Nếu Người làm Vua đời đời trên vũ trụ này, thì 
Thiên Đàng của chúng ta phải là ở đó, vì Thiên Đàng 
chẳng phải là ở với Chúa Kitô sao ? Thánh Phaolô viết :  

“Đây điều chúng tôi dựa vào lời Chúa mà nói với 
anh em : là … khi lệnh vang ra… thì tự trời chính Chúa 
sẽ ngự xuống và … chúng ta sẽ được đem đi trên đám 
mây cùng với họ, (những kẻ đã sống lại trước), để 
nghênh đón Chúa trên không trung. (9) Như thế chúng ta 
sẽ được ở với Chúa mãi mãi !” (1 Tx 4.15-17). 

------------------------  
(9) Nên biết rằng Thánh Phaolô viết thư này vào thời đầu hết 

của Tân Ước (khoảng năm 50 sau Công Nguyên tức là sau Chúa 
Giêsu Tử nạn và Phục sinh khoảng 15 năm thôi), cho nên tư tưởng 
của ông về cánh-chung tận cùng (lúc Chúa Quang Lâm thời tận 
thế) còn đượm mầu sắc khải huyền mơ hồ, huyền bí…: “được đem 
đi trên đám mây”… “nghênh đón Chúa trên không trung”…và 
chưa được sự chín muồi như thư Rôma sau này khi ông nói về Tạo 
thành (tức là muôn loài muôn vật trên vũ trụ này) trông mong và 
hi vọng được vào chung hưởng địa vị tự do trong vinh quang cùng 
với các con cái Thiên Chúa  (Rm 8.19-24), vì nói như thế là ông 
đã gián tiếp mô tả cảnh hạnh phúc mai hậu của toàn thể vũ trụ, 
muôn loài muôn vật trong Cõi Trời Mới Đất Mới. Ở đoạn thư 
đây, điều chúng ta cần biết là ông đã nói được điểm quan trọng 
này : “chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi !”  

Đến T. Gioan (khi ông bị đày ở đảo Pat-mô vào cuối thế kỷ 
I), ông không còn nói mông lung huyền bí như Phaolô nhưng đã 
được thị kiến về Cõi Trời Mới Đất Mới, nơi mà nhân loại được 
cứu chuộc sẽ ở vĩnh viễn với Thiên Chúa mình, và ông đã mô tả ra 
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trong sách Khải huyền ch.21-22, (trên đây chỉ trích dẫn một đoạn, 
xin mời đọc cả hai chương ấy để thấy tả tất cả vẻ huy hoàng).  

-------------------------------- 
Chính miệng Đức Giêsu đã quả quyết hết sức rõ 

ràng về sự ta được ở với Người trong Cõi Đời Đời Vĩnh 
Phúc ấy:  

“Lòng anh em chớ xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên 
Chúa, mà cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy 
có nhiều chỗ ở – chẳng vậy, Thầy đã nói với anh em – vì 
Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Và nếu Thầy đi dọn chỗ 
cho anh em, ắt Thầy sẽ đến lại mà đem anh em theo 
Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (với Thầy).” 
(Ga 14.1-3)   

Và nhất là Người còn cầu xin với Chúa Cha :  
“Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con 

muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đó với Con, để 
chúng được ngắm vinh quang của Con, vinh quang mà 
Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con từ trước 
tạo thiên lập địa.” (Ga 17.24). 

Vậy nếu Thiên Đàng là ta được ở với Chúa Giêsu, 
mà Chúa Giêsu thì ở lại làm Vua vũ trụ này đời đời, thử 
hỏi ta sẽ đi tìm cõi Thiên Đàng ở đâu nữa ?  

- Có người thắc mắc : Làm sao ta có thể ở lại vũ trụ 
này đời đời vì ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ cho lửa sinh 
diêm tiêu hủy cái vũ trụ này… ?  

Xin trả lời : Nếu vũ trụ này bị thiêu hủy tiêu tan, thì 
Chúa Giêsu làm Vua đời đời trên đống tro tàn hay sao ? 
Nghĩ như thế quả là vô lý, và ngược với lòng tin của Hội 
Thánh, vô tình đã lộng ngôn phạm thượng, làm sỉ nhục 
cho Chúa Giêsu ! 
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Sở dĩ người ta thắc mắc như thế là vì đã hiểu sai vài 
câu Thánh Kinh có sử dụng loại văn khải huyền : Để cho 
dân chúng kính sợ Thiên Chúa vô cùng oai nghi, các tác 
giả Thánh Kinh mô tả cách cường điệu là khi Người ngự 
đến hay can thiệp vào chuyện trần gian, thì trước Nhan 
Thánh uy nghi vô cùng của Người, trời đất vỡ lở, núi đồi 
nhảy cẫng lên như hươu nai, tinh tú trên trời rơi rụng như 
sung, mặt trời tối sầm, mặt trăng đỏ như máu, ngũ hành 
bị thiêu cháy v.v… Đã nhiều lần Thánh Kinh Cựu Ước 
thuật lại những việc ấy xảy ra, thế mà ta có thấy trời đất 
vỡ lở ra đâu, các tinh tú vẫn y nguyên, mặt trời đâu có 
mất sáng, mặt trăng chẳng bao giờ đỏ lòm như máu… 

Một đoạn Thánh Kinh khác hiến cho ta thêm một 
bằng chứng nữa để thấy vũ trụ này không bị hủy diệt : 

Thánh Phaolô viết trong thư Rôma : "Muôn loài thọ 
tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc 
khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, muôn 
loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, 
nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn 
niềm trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, 
không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với 
con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. 
(Rm 8.19-21)  

Vậy nếu vũ trụ tạo thành này bị thiêu hủy, tức là nó 
không còn tồn tại, thì làm sao Thánh Phaolô nói nó vẫn 
ngong ngóng chờ mong con cái Thiên Chúa được hiển 
dương cách chung cục vĩnh viễn, để nó cũng được vào 
chung hưởng tự do và vinh quang của hàng con cái 
Thiên Chúa ?  

Bằng những lý chứng trên, chúng ta biết vũ trụ 
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này sẽ còn tồn tại mãi (10), vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên 
gì thì Người quí trọng những kỳ công, những công trình 
vĩ đại của Người đã làm ra, như Thánh Kinh đã chứng 
thực : "Quả thế, Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự cho 
chúng được tồn tại, những gì được sinh thành ra trong 
vũ trụ đều lương hảo, tốt lành…Thiên Chúa không làm 
ra sự chết, Người không vui gì khi sinh linh hư diệt." (Kn 
1.13-14), nhất là Người yêu quí loài người vì đã được tạo 
dựng theo hình ảnh của bản tính bất tử của Thiên Chúa. 
(St 1.27 ; Kn 2.23)  

-------------------------  
(10) Khoa thiên văn học cũng cho biết : khởi phát từ vụ nổ 

lớn “Big Bang” cách đây khoảng 17 tỷ năm, đến nay vũ trụ phát 
triển hầu như trở nên mênh mông vô tận, gồm hàng trăm, ngàn tỷ 
thiên hà (Galaxy), mỗi thiên hà lại gồm hàng trăm tỷ ngôi sao, và 
lạ lùng nhất là từ đó vũ trụ cứ “giãn nở” ra mãi …, trong đó nếu 
có ngôi sao nào cháy hết năng lượng mà chết đi - (mặt trời của 
chúng ta sẽ chịu số phận như vậy vào khoảng 3-4 tỷ năm nữa) - thì 
những ngôi sao mới lại hình thành… 

------------------------------------ 
Có chăng là Người sẽ giải thoát Vũ Trụ khỏi tất 

cả những thù địch xưa nay, "địch thù cuối cùng bị hủy ra 
không là sự chết" (1 Cr 15.24-26), và thanh tẩy Vũ Trụ 
khỏi tất cả những gì là cũ kỹ, xấu xa, ô uế, tội lỗi, lao 
nhọc, khổ sở, phiền muộn, khóc lóc (Kh 21.4) để trở 
thành Cõi Trời Mới Đất Mới tuyệt vời tốt đẹp làm nơi ở 
muôn đời cho chúng ta. (11) 

----------------------------  
(11) Từ những gì ta suy luận trên đây, thì sẽ thấy giả thuyết 

có những “người ngoài hành tinh” là điều không thể chấp nhận 
được, chỉ vì một lý do đơn giản là họ không thể hiện hữu. Vì toàn 
bộ mặc khải Thánh Kinh đều cho thấy loài người là đối tượng duy 


