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nhất được cứu rỗi bởi một Đấng Trung gian độc nhất là Chúa 
Giêsu. Không thấy nói Chúa cứu một loài nào khác. Và theo Giáo 
lý Công giáo, Thiên Chúa dựng nên 1. Thiên thần, 2. loài người, 3. 
động vật, 4. thực vật và 5. khoáng vật. Không thấy nói Người 
dựng thêm một loài thứ 6 (là người ngoài hành tinh) trừ phi ta coi 
họ cũng là loài người như ta, gồm có hồn và xác, chỉ trừ hình thù 
có thể khác ta, và cũng được Chúa cứu chuộc chung với ta ?! 

Trái lại, nếu họ là một loài khác loài người chúng ta, song 
cũng có hồn xác như ta, thì tất cũng sẽ sa ngã tội lỗi như ta và Con 
Thiên Chúa cũng phải nhập thể mặc thể xác loài họ để cứu chuộc 
họ, thế thì Chúa Giêsu sẽ có thêm một tính của loài ấy nữa thành 3 
tính, chứ không chỉ có 2 tính như bây giờ ? 

Một lý khác, Thánh Kinh cho biết, Thiên Chúa dựng ta và 
đặt ta làm bá chủ vũ trụ này (Kn 1.28), vậy nếu Người còn dựng 
thêm một loài khác (có khi còn vượt trổi hơn ta) trên vũ trụ này, 
thì họ sẽ truất quyền ta mà làm chủ, nếu không thế, vũ trụ này sẽ 
có hai chủ ? Vậy là Thánh Kinh/ lời Thiên Chúa lừa dối ta khi bảo 
Thiên Chúa ban cho ta quyền làm bá chủ vũ trụ? 

------------------------------ 
Cũng vậy, Người sẽ đổi mới loài người chúng ta  

(12) những kẻ đã tin vào Chúa Giêsu và được cứu rỗi, để 
tất cả cư ngụ trong Cõi Hằng Sống là Vương quốc của 
Thiên Chúa, trong đó "Thiên Chúa là tất cả trong mọi 
sự", Chúa Giêsu Kitô cũng là Vua đồng trị với Chúa Cha 
làm một với Chúa Thánh Thần là Tình Yêu và Quyền 
Lực đến muôn đời muôn kiếp. (1 Cr 15.24-28)  

-----------------------------  
(12) Đổi mới hay phục sinh hay nhận được một thân xác 

biến hình: những cách nói ấy đều đồng nghĩa, song tùy mạch văn 
mà sử dụng. 

------------------------------ 
Nhất thiết thân xác “vật chất” hiện nay của ta đang 

có để sống trên trần gian không thể không biến đổi mà 
vào Thiên Đàng là “Cõi Thần Linh” của Thiên Chúa 
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được, vì như có lần đã nói, Thánh Phaolô khẳng định: 
"Xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng (= vào) 
Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể 
thừa hưởng sự bất hoại được…; (vì vậy) tất cả chúng ta 
sẽ được biến đổi… (nghĩa là) cái thân xác phải mục nát 
này sẽ mặc lấy sự bất hoại, và cái thân xác phải chết này 
sẽ mặc lấy sự bất tử." (1 Cr 15.50-53)  

Qua Dụ ngôn “người không mặc y phục lễ cưới” 
Đức Giêsu dạy một cách bình dân cũng một giáo huấn 
nói trên : Dẫu Thiên Chúa mời mọi người dù tốt hay xấu 
vào dự yến tiệc Vua mừng lễ cưới hoàng tử (tượng trưng 
về Nước Trời), nhưng một khi đã vào thì cần thiết phải 
thay đổi, tức là bỏ con người cũ (áo cũ), mặc lấy con 
người mới (y phục lễ cưới), bằng không người ta sẽ 
không được ở trong hoàng cung ăn tiệc cưới mà trái lại 
sẽ bị loại ra ngoài :  

 10 "Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận 
xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy 
thực khách. 11 Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách 
dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ 
cưới, 12 mới hỏi người ấy : ‘Này bạn, làm sao bạn vào 
đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm 
miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những 
người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ 
tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng !" (Mt 22.10-13)  

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu 
cũng nói lên sự cần thiết phải biến đổi để có thể vào 
Nước Thiên Chúa. Người nói với ông Nicôđêmô, một 
bậc thầy trong dân Israen: 
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 “Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy 
Nước Thiên Chúa, 
nếu không được 
sinh ra lại bởi 
trên... Thật vậy, 
không ai có thể 
vào Nước Thiên 
Chúa, nếu không 
sinh ra bởi nước 
và Thần Khí.  (Vì) 

cái gì bởi xác thịt 
sinh ra (chỉ) là 
xác thịt ; cái gì bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” (Ga 
3.3-6) 

Tuy Đức Giêsu thay chữ “biến đổi” bằng từ “sinh ra 
lại” (tái sinh), song ý nghĩa cũng như nhau. Nhưng hơn 
Thánh Phaolô vì ông chỉ nói: "chúng ta sẽ được biến 
đổi…", Đức Giêsu còn cho biết chính Thần Khí Thiên 
Chúa là tác nhân của việc Tái sinh ấy : Bởi cha mẹ dưới 
thế là những người xác thịt sinh ra, chúng ta chỉ là con 
người xác thịt khí huyết theo tính tự nhiên, mắc nhiều 
đam mê xấu xa, dục vọng và tội lỗi ... Bởi Thần Khí 
Thiên Chúa “sinh ra lại”, “biến đổi”, thì ta được trở nên 
thần khí như "Thiên Chúa là Thần khí" (Ga 4.24t) – điều 
này chính Chúa Giêsu đã cho biết.  

Lấy một chuyện trần gian mà ví von : Cũng như 
người cha thế gian cho đứa con giọt máu của mình để 
đứa con ấy sinh ra được là con ruột của mình, thì cũng 
vậy, khi ta chịu Phép Rửa tái sinh, Thiên Chúa vốn là 
Thần khí (Ga 4.24t), Người lấy Thần khí của Người như 
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giọt máu rót vào trong ta, không phải nhóm máu 0 hay 
AB gì đó… mà là nhóm máu "TK", nhóm máu Thần khí 
của Thiên Chúa, thành ra ta được cùng một dòng máu 
với Thiên Chúa. Câu ví von bình dân ấy đã nói lên chân 
lý thần thánh vĩ đại này, được Thánh Phêrô diễn tả trong 
Thư thứ hai của ông : "Anh em được thông chia cùng 
một bản tính thần linh" của Thiên Chúa." (2 Pr 1.4)  

Bởi đó, ta được là con Thiên Chúa, Thiên Chúa là 
Cha ta. Ta không phải chỉ là con hờ, cũng không chỉ là  
“nghĩa tử” theo cách nói thông thường của nhà đạo 
chúng ta, một đứa con mà Thiên Chúa Cha thừa nhận 
trên mặt pháp lý là con của Người nhưng chẳng có chút 
chi máu mủ của Người. Không ! Bởi tin và chịu Phép 
Rửa tái sinh, chúng ta được có Thần khí (ví như giọt 
máu) của Thiên Chúa trong ta, ta nên con thật sự của 
Thiên Chúa trên trời, như lời xác quyết của thư Thánh 
Phaolô gửi tín hữu Rôma : "Anh em đã lãnh nhận… 
Thần Khí làm cho anh em nên con cái, nhờ đó chúng ta 
được kêu lên : “Áp-ba ! Cha ơi !” Chính Thần Khí 
chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con 
cái Thiên Chúa." (Rm 8.15-16); 

Và thánh Thư 1 Gioan nhấn mạnh : "Hãy xem Chúa 
Cha yêu chúng ta dường nào : đến nỗi cho chúng ta 
được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là 
con Thiên Chúa,… hiện giờ chúng ta là con Thiên 
Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế 
gian đã không biết Người." (1 Ga 3.1-2)  

Từ nay, vì đã cảm nhận được sự Cha-con cùng dòng 
máu như thế giữa Thiên Chúa và ta, cho nên cùng với 
Thần khí ta hãy dạn dĩ kêu lên đầy tin yêu và vui sướng :  
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"Áb-ba ! Lạy Cha chúng con ở trên trời !" 
"Cha thật sự là Cha chúng con và chúng con thật sự 

là con cái Cha ! Ôi sung sướng biết chừng nào !" 

 

Người ta kể câu chuyện cảm động này : Một hôm 
Đức Giám Mục về xứ đạo kia ban phép Thêm sức. Trước 
khi đó, lúc khảo giáo lý, có một bà già không thuộc nổi 
kinh Lạy Cha. Đức Cha ngạc nhiên hỏi tại sao ? Bà 
thành thật thưa :  

- Thưa Đức Cha, mỗi khi con đọc đến câu "Lạy Cha 
chúng con ở trên trời", thì con cảm động quá, con cứ tự 
nghĩ : Một bà già nghèo khó, hèn hạ như con mà sao lại 
được phúc có Thiên Chúa cao cả trên trời làm Cha của 
mình… Nghĩ đến đó con cứ giàn giụa nước mắt không 
thể nào đọc tiếp được, cho nên con không thể thuộc hết 
kinh Lạy Cha."  

Đức Cha an ủi:  
- "Này bà ! Như thế là bà đã nguyện Kinh Lạy Cha 

đẹp lòng Chúa hơn cả những người thuộc làu làu kinh 
đó".  

Và Đức Cha cho bà chịu phép Thêm sức. 
Trở lại vấn đề "sinh ra lại bởi Thần khí, ta là Thần 

khí" (Ga 3.5-6): một khi được thông chia Thần khí của 
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Thiên Chúa, có tính thần linh Thiên Chúa trong mình, trở 
thành con người thần thiêng, cho nên ngày sau ta mới có 
thể được vào Nước Thiên Chúa là Cõi Thần Linh mà 
sống với Thiên Chúa được. Đúng vậy, làm sao bẩm sinh 
ta là con người vật chất xác thịt, (hơn nữa lại nhiễm tính 
mê nết xấu và tội lỗi), lại có thể vào sống với Thiên 
Chúa là Thần Linh trong cõi trời được, nếu ta không 
được biến đổi, được “thần linh hoá” nên giống Người ? 
Do đó nhất thiết :  

“(Chúa Kitô) Người sẽ biến đổi thân xác khốn hèn 
của ta sao nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh 
quang của Người.” (Pl 3.21) 

Công việc biến đổi ấy không phải chỉ làm một lần 
là xong, do đó ngoài việc biến đổi căn bản bởi Ơn Tái 
Sinh ở đầu cuộc đời, Thiên Chúa còn dự liệu cho ta 
những phương thế khác nữa, sẽ tiếp tục giúp ta ‘biến đổi’ 
dần dần trong suốt cuộc đời trần gian đầy nguy nan thử 
thách và tội lỗi, cách riêng hai phương thế quan trọng 
nhất, đó là Lời Chúa và Mình Máu thánh Chúa. 

Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, trong 
Hiến Chế Mục vụ ‘Giáo hội trong thế giới ngày nay’, số 
39 đã xác nhận một cách vắn gọn, những điều bàn giải 
trên đây :  

"Chúng ta không biết được thời gian khi nào trái 
đất (13) và nhân loại chấm dứt, chúng ta cũng chẳng biết 
vũ trụ sẽ được biến đổi cách thế nào. Chắc chắn hình 
thù của thế gian méo mó vì tội lỗi (này) sẽ qua đi, nhưng 
chúng ta được biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở 
mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Hạnh phúc 
nơi ấy sẽ thỏa mãn và đắp đầy mọi ước vọng hòa bình 


