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trào dâng trong lòng con người. Khi ấy sự chết bị hủy 
diệt, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô, 
và những gì đã được gieo vãi trong yếu hèn, mục nát, sẽ 
mặc lấy sự bất hoại ; tình yêu và các hoạt động bác ái 
sẽ tồn tại, và toàn thể tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng 
nên cho con người, sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ 
phù vân.” 

---------------------------  
(13) “Trái đất” – chứ không phải “vũ trụ” – sẽ có ngày 

chấm dứt do cái chết của mặt trời khi cháy hết năng lượng của nó, 
vào khoảng vài ba tỷ năm nữa, theo dự tính của khoa học. Liệu 
loài người có tìm được phương thế nào để di tản khỏi thái dương 
hệ hiện nay để sống còn ? Nhưng dù thế nào, loài người cũng có 
ngày phải chấm dứt cuộc sống nơi thế trần, mà vào sống trong 
cuộc sống đời sau. 

----------------------------------- 
Khi nhắm mắt xuôi tay, thân xác vật chất này trở 

về bụi đất và tan rã, chúng ta sẽ sống lại với một thân 
xác biến hình Chúa sẽ ban cho nơi Thiên giới. Lúc ấy đôi 
mắt chúng ta không còn là đôi mắt xác thịt nữa, bị ngăn 
cản bởi tội lỗi trần gian, nên chúng ta sẽ được chiêm 
ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa cách nhãn tiền. Chúng 
ta đã được Chúa ban cho Thần Khí Sự Sống của chính 
Thiên Chúa, vì thế chúng ta cũng được vinh hạnh sống 
với Người muôn đời với tư cách là con cái.  

Cuộc sống của chúng ta lúc bấy giờ đạt tới Chân, 
Thiện, Mỹ : Lương tâm của chúng ta sáng láng bởi luôn 
được ánh sáng của Sự thật chiếu soi; Tâm hồn ta tốt lành, 
thánh thiện vì được Lời Chúa hướng dẫn từ khi còn ở 
trần gian này và đã hoàn thiện trước khi bước vào thiên 
giới. Chính con người chúng ta được trở nên hoàn mỹ vì 
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chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. 
Chúng ta được xinh đẹp không chỉ trong tâm hồn mà còn 
được hoàn mỹ cả nơi thân xác: không tì vết, không 
khiếm khuyết, tật nguyền nào còn sót lại. Tất cả chúng ta 
là những hoa vương, hoa hậu, là hoàng tử, là công chúa 
vẹn toàn của Vương quốc Thiên Chúa vinh quang vĩnh 
cửu.  

Và không chỉ loài người chúng ta mới được toàn 
mỹ mà mọi loài, mọi vật cũng sẽ trở nên toàn mỹ như 
vậy : "Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ 
ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái 
Người. 20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, 
không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt 
chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy 21 là có 
ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào 
cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa 
chung hưởng tự do và vinh quang." (Rm 8.19-21) 

Hiểu biết như thế, chúng ta nhận thấy Đạo của 
chúng ta là con đường dẫn đến hạnh phúc tròn đầy, dài 
lâu đến vô cùng vô tận. Làm sao không hân hoan vui 
sướng ? Chúng ta được Thiên Chúa ban cho : 

1. Quyền làm chủ muôn loài muôn vật. 
2. Vũ trụ là nơi cư ngụ trường cửu của chúng ta. 
3. Được hưởng vinh quang vô tận của Thiên Chúa 

cùng với các loài thọ tạo khác. 
CẦU NGUYỆN  
Cha ban cho chúng con làm bá chủ vũ trụ này 

nhưng chúng con đã làm mất quyền làm chủ khi để cho 
tội lỗi chế ngự chúng con, càng ngày càng nhiều hơn, và 
như thế từ một người chủ, chúng con trở thành tên nô lệ 
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hèn hạ của các sự vật chất, sa lầy trong tội lỗi. Cha ơi, 
chúng con thật đáng xấu hổ, phải kêu lên như người con 
hoang đàng: “Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với 
Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa…”(Lc 15,21) 

Nhưng Tình Yêu bao dung của Cha còn to lớn hơn 
tội lỗi của chúng con. Kitô hữu nào cũng biết Chúa 
Giêsu, được Cha phái đến để chuộc tất cả các con chiên 
khờ khạo bằng giá không hề rẻ là Máu của Con Một 
Thiên Chúa. Đó là một tin chấn động cho những ai chưa 
biết đến Tình Yêu Thiên Chúa. Đó là Tình Yêu cứu thoát 
vượt trên trí tưởng tượng của loài người, là Tin Mừng lạ 
thường mà khi loan báo khó có ai nghe nổi. Đó là Tin 
Vui nhưng lại ngập tràn trong Ly Rượu hóa Máu buổi 
Tiệc Ly Biệt rất buồn. 

Từ đây, Máu Thánh Chúa Kitô, xưa dâng trên thập 
giá, nay hàng ngày được dâng lên Cha trong Thánh Lễ 
trên Thiên Đàng do vị Thượng Tế Đời Đời Giêsu là Chủ 
tế (Dt 8.1-5) để dần dần xóa đi tội lỗi của trần gian, đem 
nó trở lại vẻ tinh khiết, rạng ngời thuở nào. 

Cha ơi, xin Cha kiên nhẫn, nán đợi chờ chúng con 
trong thời gian thanh tẩy đầy gai góc này.  

“Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng 
con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng 
con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa 
Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người 
trong khắp nơi.” Amen.  

• KHI NÀO KHAI MẠC CÕI TRỜI MỚI ĐẤT 
MỚI HAY VƯƠNG QUỐC VĨNH CỬU ẤY?  

Xin trả lời : Ngày tận thế, khi Chúa Giêsu Tái Lâm, 
tuy Vương quốc ấy đã được sắm dọn cho ta từ trước khi 

 
76

tạo thiên lập địa. (Mt 25.34) 
Nhưng tại sao lại phải chờ đến tận thế mà không 
khai mạc sớm hơn ?  
Thưa : Có hai lý do. Thứ nhất : Dành thời giờ cho 

kẻ có tội ăn năn hối cải. Thứ hai : Chúa phải bình định 
xong các địch thù.  

. Về lý do thứ nhất, thư của Thánh Phêrô nói rõ : 
"Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có 

kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối 
với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, 
nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 
[…] Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi 
trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.14 Vì thế, anh em 
thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố 
gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi 
đáng trách và sống bình an. 15 Và anh em hãy biết rằng 
Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em 
được cứu độ." (2 Pr 3.9-15). 

Để Tin Mừng và Ơn Cứu Độ của Chúa đạt tới mọi 
người, và để hàng tỷ người trên trái đất có cơ hội ăn năn 
hối cải và sống đạo đức thánh thiện, đâu có phải là 
chuyện một sớm một chiều, cần phải có thời gian lâu 
dài… 
 . Về lý do thứ hai, Thánh Phaolô cho biết :  

"24 Sau khi Đức Kitô đã tiêu diệt hết mọi quản 
thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, mọi sự đều hoàn 
tất, rồi Người trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là 
Cha. 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền 
(làm Vua) cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới 
chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 
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[…] 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính 
Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài 
phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn 
quyền trên muôn loài." (1 Cr 15.24-28)  

Hiện nay, sau 
phục sinh và thăng 
thiên lên trời, Chúa 
Giêsu vẫn làm Vua 
nắm giữ vương 
quyền để chinh phục 
những người còn 
chưa tin theo Chúa, 
cũng như chinh phạt 
những thế lực hắc 
ám (dù là loài người hay ác quỉ) thù địch với Chúa và 
Vương quốc của Người… cho đến khi Người tiêu diệt 
chúng hết thảy, cả thù địch cuối cùng là sự chết. (xin 
xem thêm : Kh 19.11-21 và 20.7-10). Khi đã bình định 
xong xuôi, và muôn loài đã qui phục Thiên Chúa, lúc ấy 
mới khai mở Cõi Trời Mới Đất Mới. 

Như vậy, những lời hứa của Thiên Chúa về tương 
lai nhân loại vẽ ra trước mắt chúng ta một viễn ảnh huy 
hoàng.  

Thế nhưng người Công giáo chúng ta nói chung 
không mấy niềm nở chờ đón ngày Tái Lâm ấy  

Vì sao ? 
Vì chúng ta thường nghĩ về ngày Chúa Tái lâm như 

ngày Chúa đến để phán xét, luận tội từng người, ngày 
kinh hoàng cho loài người với bao nhiêu cảnh tượng 
rùng rợn khủng khiếp do lối văn khải huyền mô tả, nên 
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thường sợ hãi không trông mong đến ngày đó.  
Ta thường hiểu lầm chữ phán xét : tỉ dụ chữ ‘Krisis’ 

Hy Lạp có nhiều nghĩa nhưng chúng ta chỉ lấy một nghĩa 
là PHÁN XÉT, thực ra nghĩa gốc của chữ đó là sự phân 
tách, tách biệt hạng người này ra khỏi hạng người kia, 
như dụ ngôn trong Tin Mừng Mt 25.31-33 mô tả :  

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, 
có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên 
ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được 
tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ phân tách họ với 
nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho 
chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái."  

Tiếp theo Chúa phán với hạng người bên phải rồi 
bên trái lý do tại sao họ được phúc hay phải phạt. Ấy thế 
mà chúng ta cứ nghĩ cảnh tượng ấy là một cuộc phán xét, 
theo nghĩa một tòa án xét xử tội phúc. Đúng hơn, ngày 
Chúa Quang lâm phán xét chung hay ngày Chung thẩm 
chỉ có nghĩa là ngày Chúa phân tách, tách biệt chiên 
với dê, người lành với người dữ…ngõ hầu biểu dương 
cho toàn thể mọi loài mọi vật thấy vinh hiển của Chúa và 
của những kẻ tin, và sự tủi hổ cùng số phận khốn nạn của 
kẻ ác (như sau đây sẽ nói rõ hơn), chứ không có nghĩa 
là xét xử, lập tòa án để xét xử tội phúc nữa. Vì : 

Giáo lý Hội Thánh dạy chúng ta tin rằng : khi 
chúng ta qua đời có phán xét riêng từng cá nhân, và sau 
đó tức khắc mỗi người tùy theo tội phúc mình đã làm 
trong cuộc đời dưới trần mà đi vào một trong ba nơi : 
Thiên đàng, Nơi Luyện tội và Hỏa ngục. Ai được lên 
Thiên Đàng, kẻ bị sa xuống Hỏa Ngục thì muôn đời sẽ 
không thể thay đổi số phận được nữa.  


