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Làm sao chúng ta có thể nghĩ ngày Chúa Tái lâm 
lại là một cuộc phán xét nữa tức là xét xử lại, như thế thì 
người ở trên Thiên Đàng bị kéo xuống xét xử lại, kẻ ở 
trong Hỏa Ngục cũng bị lôi lên xét xử lại. Như vậy là 
cho rằng phán xét riêng trước đây của Thiên Chúa không 
đúng ? Nghĩ như thế là lộng ngôn phạm thượng ! Vì 
Thiên Chúa tuyệt đối không bao giờ sai lầm và cũng 
không thể sai lầm. Phán quyết của Người công minh, 
chính trực. Phán xét một lần là đủ, không bao giờ phải 
duyệt xét lại. 

Để xóa tan những sợ hãi vì hiểu lầm như trên, có 
những đoạn Thánh Kinh cho chúng ta một cách hiểu 
khác tuyệt vời hơn nhiều về ngày Chung thẩm ấy :  

- Lc 21. 25-28 : 
Chúa Giêsu nói : "Sẽ có những điềm lạ trên mặt 

trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo 
lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét... 

27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền 
năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.  
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28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em 
hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được 
cứu chuộc."  

- 2 Tx 1.4-10 : 
Thánh Phaolô viết : "Bởi thế, chúng tôi hãnh diện 

về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì 
anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay 
gặp cảnh gian truân. 

5 Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công 
minh: anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước 
Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu 
đau khổ. 

6 Quả là điều công minh, nếu Thiên Chúa trả báo, 
nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải 
chịu gian truân, 

7 và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được 
nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giê-
su từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh 
của Người,  

8 trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ 
không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không 
vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su. 

9 Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa 
thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người, 

10 khi Người đến, trong ngày ấy, để được hiển vinh 
giữa các thần thánh của Người, và được ngưỡng mộ 
giữa mọi kẻ đã tin."  

Theo mấy đoạn Thánh Kinh nói trên, ngày ấy 
không phải là ngày phán xét, xét xử nhưng là  
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NGÀY KHẢI HOÀN, 
vì "Người đến, trong ngày ấy,  
để được hiển vinh giữa các thần thánh của 
Người,   
và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin",  

trước mặt toàn thể vũ trụ và nhân loại đã được Chúa sai 
các Thiên thần tập họp lại trước mặt Người (Mt 25.32).   

 

• Khải hoàn và vinh hiển trước tiên cho chính 
bản thân Chúa Giêsu !  

Đúng vậy, cuộc đời của Người lúc ở dưới trần để thi 
hành việc cứu rỗi loài người, đã bị bao nhiêu hiểu lầm, 
bao nhiêu oan ức, và bản thân Người đã bị ngược đãi đến 
nỗi phải chịu đóng đinh trên thập giá như một tên đạo tặc 
phản loạn… Tuy sau đó Người đã phục sinh vinh hiển, 
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nhưng ngoại trừ nhóm người thân thuộc được biết còn 
ngoài ra vẫn chỉ là một chuyện giấu ẩn trước mắt thế 
gian. Vậy phải có một ngày Người được minh oan trước 
mặt toàn thể nhân loại, và mọi vinh hiển phải được trả lại 
cho Người. 

Rồi đến Công Trình Cứu Chuộc của Người mà 
Người đã phải khổ công thi hành và trả bằng giá máu của 
Người mới thực hiện được, cũng phải được tuyên dương 
là đã thành tựu vô cùng mỹ mãn. Chính vì ý ấy mà đoạn  
Thánh Kinh trên đây viết : "Người đến, trong ngày ấy, để 
được hiển vinh nơi các thần thánh của Người, và được 
ngưỡng mộ nơi mọi kẻ đã tin".  

Ý nghĩa của câu ấy sẽ được hiểu ngay nhờ ví dụ 
sau đây: Một anh hùng chiến sĩ, sau khi toàn thắng trở về 
mang theo bao nhiêu chiến lợi phẩm. Người ta ngắm 
nhìn và trầm trồ khen ngợi các chiến lợi phẩm ấy bao 
nhiêu, người ta càng thán phục và ngưỡng mộ vị anh 
hùng chiến sĩ võ công hiển hách ấy bấy nhiêu. Hoặc một 
nghệ sĩ đại tài đã tài tình tạo ra một tác phẩm trác tuyệt, 
người ta tán thưởng khen ngợi tác phẩm ấy bao nhiêu, 
người ta càng ngưỡng mộ và thán phục thiên tài của 
nghệ sĩ tác giả ấy bấy nhiêu.  

Chúa Giêsu cũng vậy : Bao nhiêu các thánh và các 
kẻ tin là bấy nhiêu chiến lợi phẩm vinh hiển của Chúa, 
chính Người đã tác tạo nên các vị ấy, tuy cũng có sự 
cộng tác của họ. Nhìn ngắm các vị ấy trong ánh sáng huy 
hoàng các công nghiệp và nhân đức do ơn Chúa tác tạo 
vì "ngoài Thầy anh em không thể làm được gì" (Ga 
15.5), toàn thể mọi loài mọi vật phải ngưỡng mộ, thán 
phục và tôn vinh Chúa :   
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. Kìa trước hết là Đức Maria Hồng Phúc trọn đời 
Đồng Trinh, công trình trác tuyệt vô song của Chúa bởi 
Chúa đã tô điểm cho Người ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, 
không vướng chút tì tích, đầy tràn ơn sủng và mọi nhân 
đức, chói ngời như viên Kim cương óng ánh muôn mầu 
sắc, nhất là đức Khiêm nhường và Vâng phục, để xứng 
đáng làm Mẹ Ngôi Hai giáng thế, và nay được tôn làm 
Mẹ toàn thể nhân loại và làm Nữ Vương trời đất.  

 
 
Bức bích họa cổ mô tả cảnh Chúa Giêsu được 
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vinh hiển giữa các thần thánh. Và giữa hàng các 
thần thánh là Đức Maria. 

 
. Rồi đến Thánh Cả Giuse, người công chính, 

được chọn làm quản gia trung tín của Thiên Chúa, và 
người đã vâng lời Thiên Chúa hi sinh mọi quyền lợi 
chính đáng của bản thân mình, để trọn đời tận tụy nuôi 
nấng và bảo vệ hai kho tàng quý báu nhất của Nước Trời 
là Maria và Giêsu, chuẩn bị cho Hai Đấng đến ngày thi 
hành Công Trình Cứu Chuộc. 

. Kìa đoàn các thánh Tông đồ cũng như các môn 
đồ đã nghe lời Chúa giảng dạy, đã tin và đi theo Chúa 
trong ba năm Người giảng đạo, và sau đó, theo lệnh 
truyền của Người, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, 
đã tản mác đi khắp năm châu bốn bể để loan truyền Tin 
Mừng cứu rỗi cho mọi loài thụ tạo, và cuối cùng đã chịu 
chết để làm chứng cho vị Thầy Thánh và Đức Chúa của 
mình là Đấng đã tử nạn phục sinh và nên Nguồn Cứu 
Rỗi cho những ai vâng phục Người. 

. Rồi đoàn thể các thánh tử đạo quang vinh hùng 
dũng, trong đó không chỉ có những nam nhân mạnh mẽ, 
còn có cả những ông già bà lão, có cả những vị thành 
niên, những thiếu nữ liễu yếu đào tơ, tất cả họ đều đã 
cam chịu bao nhiêu tàn xử, các cực hình gông cùm xiềng 
xích, và cuối cùng không ngần ngại hi sinh mạng sống, 
đổ máu đào để trung kiên giữ vững niềm tin vào Chúa 
Kitô và vào Sự Sống Đời Sau. 

. Đến vô vàn vô số các thánh nữ đồng trinh, tu sĩ 
hay giáo dân, đã hi sinh mọi lạc thú chính đáng của cuộc 
đời, sống độc thân, giữ mình trong trắng, để dành trọn 
tình yêu của mình cho Chúa Giêsu, và phục vụ công việc 


