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của Người, như lời thánh Phaolô viết : "Người độc thân 
thì chuyên lo việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng 
Người… Cũng vậy, phụ nữ độc thân và người trinh nữ 
thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn 
lẫn xác…, được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng 
co." (1 Cr 7.32-35) 

. Cuối cùng là đoàn lũ hằng hà sa số các thánh 
hiển tu, trong bậc tu trì hay trong bậc hôn nhân, đã âm 
thầm hi sinh mọi chước cám dỗ để trung thành giữ trọn 
cam kết của đời mình, chu toàn bổn phận của đấng bậc 
mình, thực hành các nhân đức, tận tình phục vụ tha nhân 
phần hồn cũng như phần xác, cách riêng nơi những 
người nghèo khó, neo đơn, cô nhi, quả phụ hay những 
bệnh nhân tật nguyền…  

. Không chỉ loài người mà cả tạo thành, cả vũ trụ 
muôn loài muôn vật, từ bao lâu vẫn đã bị khai thác, lạm 
dụng cho những chuyện hư ảo và bất chính, vì thế nó 
"rên siết và quằn quại… những ngong ngóng đợi chờ 
ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái 
Người, với niềm trông cậy là có ngày nó cũng sẽ được 
giải thoát, … mà được cùng với con cái Thiên Chúa 
chung hưởng tự do và vinh quang." (Rm 8.19-22). Thì 
nay điều nó rên siết trông đợi ấy đã thành hiện thực, nó 
cũng được vào chung hưởng tự do và vinh quang cùng 
với các con cái Thiên Chúa. 

• Sau Chúa được vinh hiển và ngưỡng mộ nơi các 
thánh, đến lượt những kẻ tin cũng được trả lại sự công 
bằng trước mọi điều oan ức, mọi nỗi u tình, những nỗi 
khổ nhục, bất hạnh, bất công…mà kẻ ác đã gây ra cho 
chúng ta ; rồi cũng để tuyên dương công trạng của chúng 
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ta đã suốt đời lắng nghe và thực hành Lời Chúa với lòng 
yêu mến thiết tha : nào đọc kinh, lần hạt, đi dự Thánh Lễ, 
ăn chay, hãm mình đền tội v.v…; đã hy sinh đóng góp 
cho Nước Trời, đã trung thành theo Chúa đến cùng cho 
dù phải gặp bao nhiêu gian truân khốn khó… Từ nay 
chúng ta sẽ được ở bên Người Yêu Dấu Giêsu thiên thu, 
mãi mãi. Chính vì ngày vinh quang này mà Chúa Giêsu 
bảo : Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh 
em sắp được cứu chuộc." (Lc 21.28) 

Ngày đó người công chính ngẩng cao đầu, tỏa sáng, 
rạng ngời bao nhiêu thì kẻ bất chính gục đầu, tối tăm, 
đen đủi bấy nhiêu. Người công chính lúc đó như những 
vì sao sáng rực rỡ, còn kẻ bất chính, độc dữ như kẻ 
phong hủi tội lỗi phải xấu hổ che mặt trong bóng đêm.  

Ngày đó thật sự là ngày hiển dương, vinh hiển, 
vinh dự, vinh quang cho những ai tin yêu Chúa thế nào, 
thì ngược lại cũng là ngày đen tối cho kẻ ác, kẻ dữ đã rắp 
tâm ám hại chúng ta, đã làm biết bao điều xấu xa, ác hại, 
bất công… cho đồng loại. Chúa đã hết sức cứu giúp họ 
qua tiếng lương tâm, những lời khuyên của người lành, 
lời giảng dạy của các ngôn sứ. Chúa cũng đã chết cho họ 
nữa. Chúa cũng đã để cho họ biết bao nhiêu dịp để lấy 
công chuộc tội nhưng họ đã bịt tai, nhắm mắt cứ liều 
mình làm điều dữ. Vậy họ sẽ phải ‘lãnh đủ’, phải vào nơi 
khóc lóc, nghiến răng, trầm luân muôn kiếp, " trong ngọn 
lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận 
biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng 
của Chúa chúng ta là Đức Giê-su. Những kẻ ấy sẽ lãnh 
án diệt vong muôn đời, xa Thánh Nhan Chúa và quyền 
năng vinh hiển của Người". 
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NIỀM HY VỌNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 
Nghe những lời Thiên Chúa trên đây hứa một viễn 

tượng xán lạn huy hoàng cho tương lai chúng ta, người 
Kitô hữu phải thấy mình thật hạnh phúc vì là những 
người có hy vọng, một hy vọng hằng sống, Thánh Phêrô 
bảo thế (1 Pr 1,3), đang khi người ngoại giáo, theo 
Thánh Phaolô nói, là những người "không có Đức 
Kitô…, không hi vọng, không Thiên Chúa nơi thế gian 
này." (Ep 2,11-12)  

Chúng ta có hy vọng vì chúng ta có Chúa Giêsu là 
Đấng Cứu Thế. Người đã chiến thắng tử thần bởi cái 
chết và sự sống lại của Người, và đã cho chúng ta được 
thông phần vào sự sống và sự sống lại của Người khi 
chúng ta tin theo Người ! 

Hiện nay, từ cõi vĩnh phúc, Người sẽ còn tiếp tục 
cầm quyền vua để chinh phục cho đến khi Người đánh 
bại tất cả các địch thù của Người và cũng là của chúng 
ta, nhốt chúng xuống “vũng lửa sinh diêm ở đó chúng bị 
gia hình ngày đêm đời đời kiếp kiếp” (Kh 20.10), “địch 
thù cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết” (1 Cr 15.25-26). 
Ngày ấy, Người khai mạc Cõi Trời Mới Đất Mới cho 
chúng ta sống vĩnh viễn muôn đời (Kh 21.-22) như đã 
trình bày trên đây .  

Như thế mới thấy :  
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một 

để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng 
được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của 
Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, 
nhưng là để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu 
độ." (Ga 3,16-17)  
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Chúa đến để cứu thoát chúng ta vì biết chúng ta 
không thể nào tự cứu mình 
được. Tình cảnh của loài 
người như đang chìm vào 
vùng đất lún, nếu không có 
người từ trên bờ kéo lên thì 
không thể nào thoát ra khỏi 
vùng đất nguy hiểm đó được. 
Vì thế có thể nói rằng từ chối 
lời kêu gọi của Chúa là từ 
chối đi vào cõi sống ! 

Hiện thời sống trên trần 
gian, chúng ta thật hạnh phúc 
vì được Thiên Chúa Cha ban 

Con Một là Chúa Giêsu. Người đã đến để dạy dỗ loài 
người chúng ta, đã ban chính Mình Máu Người để nuôi 
dưỡng chúng ta bằng sức sống thần linh, và Người đã 
yêu chúng ta đến cùng, yêu đến chết, không thể nào yêu 
hơn được nữa, vì bằng lòng chịu chết trên thập giá để 
giải thoát loài người khỏi Cái Chết Đời Đời, nhờ thế khi 
qua khỏi đời tạm này chúng ta sẽ vào trong Cõi Sống 
Vĩnh Cửu. 

 Chúng ta thật an vui vì Tin Mừng của Chúa mang 
lại hy vọng, niềm cậy trông cho cuộc đời chúng ta với 
biết bao là Bí tích nâng đỡ cho linh hồn, thể xác yếu hèn: 
Bí tích Thánh Tẩy mở lối cho ta trở nên con của Thiên 
Chúa; ta được Chúa thêm sức mạnh thần linh qua Bí 
Tích Thêm Sức ban Thánh Thần; ta được Chúa dưỡng 
nuôi hồn xác khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể; ta yếu 
đuối, sa ngã, Chúa chờ đợi ta đến với Bí Tích Hòa Giải 
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để tha thứ, để nâng đỡ… 
Đúng vậy, ngay cả khi chúng ta lỡ sa ngã phạm tội 

xúc phạm đến Thiên Chúa, ta vẫn còn hy vọng nếu ta 
vẫn còn tin vào Chúa Giêsu, Đấng cứu thoát chúng ta 
khỏi tội lỗi, vì Thiên Chúa không nhìn chúng ta như 
chúng ta tự nhìn thấy mình có nhiều tội lỗi, song "Người 
nhìn chúng ta trên cơ sở này là : chúng ta có đang được 
ở trong Đức Giêsu bởi lòng tin không." (Sách Đọc Tin 
Mừng theo Gioan đã dẫn, tr. 165) 

 Chưa hết, đến cả sau khi chết, cho dù đời này ta 
yếu đuối, lầm lỡ chưa kịp ăn năn sám hối cho đủ, thì qua 
khỏi đời này cũng sẽ có Nơi Luyện Tội để thanh luyện 
chính mình một thời gian cho thanh sạch rạng rỡ, trước 
khi được bước chân lên Cõi Hằng Sống.  

Và sau hết là cả thân xác cũng được sống lại cùng 
với linh hồn hưởng hạnh phúc bất diệt muôn đời muôn 
kiếp chẳng bao giờ còn phải chết nữa.  

Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa muôn ngàn lần 
vì đã cho chúng con được NIỀM HY VỌNG 
HẰNG SỐNG tuyệt vời như thế ! 
Chúa ơi, chúng con là những người hạnh phúc, 
sung sướng nhất trần gian !  
 

*** 
CÒN NIỀM HY VỌNG  
CỦA NGƯỜI  ĐẠO PHẬT THÌ SAO ?  
Để có thể thấy rõ hơn về niềm hy vọng tuyệt vời 

đầy an ủi của người Kitô hữu – điều sau đây chúng ta nói 
với nhau giữa chúng ta thôi – chúng ta sẽ đem so sánh 
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với người theo đạo Phật thì thấy họ là người không có hy 
vọng, vì họ chỉ hy vọng vào chính mình, không trông cậy 
vào bất cứ một tha lực nào ngoài chính sức lực riêng của 

họ. Họ sẽ phải làm 
mọi cách để có thể tự 
cứu lấy mình: họ diệt 
dục, họ ăn chay, đi  
chùa, niệm Phật, đi 
khất thực, làm việc từ 
thiện… 

 Nhưng có điều 
là : Ai trong loài 

người lại không phạm tội ? Nếu đã phạm tội ác rồi thì 
sao ? Đối với họ phạm tội ác tức là tạo nghiệp, mà tạo 
nghiệp thì họ sẽ phải mang lấy cái nghiệp chướng ấy đeo 
bám vào mình. Nghiệp chướng giống như quả tạ, cứ mỗi 
lần phạm tội lại đeo thêm một quả tạ vào mình mà không 
ai gỡ ra được, không ai có thể gỡ cho họ được hết. Sống 
trong tình cảnh đau khổ phải đeo tội trong mình như vậy, 
nhiều người đã bị ray rứt, bất an, đến mức khủng hoảng 
tinh thần, bấn loạn thần kinh… Họ chỉ còn biết chờ quả 
báo theo luật nhân quả bất di bất dịch một cách không 
thể tránh khỏi. Nếu không bị quả báo ngay đời này thì sẽ 
phải bị ở kiếp sau. Đến lúc chết, họ sẽ phải xuống âm 
phủ, có khi phải xuống đến 18 tầng địa ngục, Diêm 
Vương sẽ cho lâu la hành hình, cưa xẻ, xẻo thịt, bỏ vào 
vạc dầu sôi, v.v…cho đến lúc được đầu thai hoá kiếp vào 
một kiếp khác… có khi còn tệ hơn kiếp người trước 
đây… 

 Không có ai giải thoát họ khỏi cái nghiệp chướng 


