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ấy sao ? Không có ai cả ! Không biết việc cầu siêu có 
đem đến cho họ chút gì trợ giúp, hay chỉ là một cách an 
ủi những người thân của họ còn sống đang khóc thương 
sự ra đi của họ ? Họ không có hy vọng là như thế ! 

Đang khi bên Kitô giáo, thì sung sướng biết bao ! 
Dù chúng ta phạm tội có đỏ lòm như máu, có to lớn như 
núi như non, nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn, thống 
hối trở về với Chúa, quyết định cải thiện đời sống thì 
chúng ta có Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân từ hay 
thương xót, Người sẽ tha tội tha vạ hết thảy cho ta khi ta 

xưng thú và xin Người 
tha thứ, cách riêng nhờ 
Bí tích Xá giải. Tâm 
hồn ta lúc ấy sẽ bình 
an, nhẹ nhàng, thanh 
thản, vì được giải thoát 
khỏi gánh nặng tội 
tình, hay nói theo từ 
ngữ đạo Phật, thì là 

được cất khỏi hết thảy mọi nghiệp chướng, không bị quả 
báo ! Đây chính Lời Thiên Chúa phán được Thánh Kinh 
ghi lại : 

"Nếu tội nhân trở lại bỏ tất cả tội lỗi nó đã làm…nó 
sẽ được sống. Mọi điều ngụy nghịch nó đã làm sẽ được 
quên đi không còn nhớ đến." (Ed 18,21-22) 

Vì không trông chờ vào ai giải thoát được cho nên 
người Phật giáo tin rằng nếu sống tốt, họ sẽ được hóa 
kiếp và đầu thai lên cuộc sống cao hơn; nếu sống tồi tệ 
sẽ phải đầu thai xuống cuộc sống thấp hơn chẳng hạn 
như thành loài cầm thú …  
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 Nhưng chúng ta thử khách quan mà nghĩ xem : khi 
làm người với trí tuệ thông minh, khôn ngoan và ý chí 
mạnh mẽ mà còn chẳng tu tỉnh mình được thì làm sao 
trong kiếp cầm thú, chỉ sống theo bản năng, mà có thể tu 
luyện để nên tốt hơn được?  

 Sách có kể lại, Đức Phật là người lành thánh suốt 
đời chỉ lo làm lành lánh dữ, cứu nhân độ thế, thế mà phải 
tu đến 3000 kiếp mới thành chánh quả thì loài người 
bình thường chúng ta thật là chẳng còn hi vọng gì. 

 Đạo Công giáo và Đạo Phật khác hẳn nhau tự căn 
bản là như thế. Người Kitô hữu đặt niềm tin cứu độ vào 
Đấng Cứu Thế. Còn người đạo Phật đặt niềm tin vào 
chính sức mình để tự cứu mình, nhờ ra công tu luyện 
theo con đường Đức Phật đã chỉ lối. Họ không được biết 
chân lý quan trọng này : 
"Ngoài Đức Giêsu  ra, 
không ai đem lại Ơn 
Cứu Độ ; vì dưới gầm 
trời này, không có một 
Danh nào khác đã được 
ban cho nhân loại, để 
chúng ta phải nhờ vào 
Danh đó mà được cứu 
độ.” (Cv 4.12) 

Làm sao có thể tự sức cứu mình, vì ai ai cũng đều 
biết rõ ràng con người thì yếu đuối, hèn kém, cho dù có 
nỗ lực đến mấy cũng không thể nào vượt lên khỏi những 
dục vọng tham sân si trong cõi trần gian đầy tranh giành 
và bất công này. Cũng y như chúng ta không có cánh để 
bay lên khoảng không trung mênh mông, không có phổi 
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của cá để có thể bơi lội trong đại dương ngàn trùng… 
 Đức Giêsu có nói về sự yếu hèn của con người : 

"Tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt thì yếu nhược." 
(Mt 26.41). Thánh Kinh cho biết loài người hoàn toàn lệ 
thuộc Thiên Chúa đến mức ngay cả những cử động ta 
cũng không thể tự mình làm được : 

"Thật vậy, chính ở nơi Thiên Chúa mà chúng ta 
sống, cử động, và hiện hữu…" (Cv 17,28) 

Đức Mẹ đã diễn tả điều ấy một cách cụ thể : 
"Các con đừng tự lừa dối mình nữa. Nếu không 

có Thiên Chúa thì các con chẳng nhấc chân đi nổi một 
bước." (SĐ 25-2-2007)  

Chỉ khi nào người ta nhận ra mình chỉ là đứa con rất 
bé nhỏ đối với Người Cha Toàn Năng, Hằng Hữu đã tạo 
nên loài người và cả vũ trụ này thì người ta mới biết 
khiêm nhường đón nhận lời mặc khải ấy qua Lời Thánh 
Kinh. 

Còn người Công giáo chúng ta như những trẻ nhỏ 
lắng nghe được tiếng gọi của người Cha từ cõi vô biên 
và vô cùng mừng rỡ, hạnh phúc mà nắm bắt được tần số 
của niềm trông cậy, của niềm hy vọng được Cha hứa 
ban. Một Người Cha đã luôn yêu thương, kiên nhẫn mạc 
khải cho các con của mình một Con Đường Sống. Đó là 
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế hay là Đấng Giải Thoát. 

Hơn nữa, Thiên Chúa đã hứa ban cho ta Thánh 
Thần làm bảo chứng cho hạnh phúc vĩnh cửu mà ta sẽ 
được hưởng một khi ta tin vào Đấng Cứu Độ. Ta nghe 
như niềm hân hoan, hy vọng reo vui trong cuộc đời 
người Kitô hữu khi đọc đoạn Thánh thư sau:  

"Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được 
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nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong 
Đức Kitô, một khi đã tin, anh em 
được đóng ấn Thánh Thần, Đấng 
Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là 
bảo chứng phần gia nghiệp của 
chúng ta, chờ ngày dân riêng của 
Thiên Chúa được cứu chuộc, để 
ngợi khen vinh quang Thiên Chúa." 
(Ep 1,13-14) 

Như vậy, ta thấy rất rõ điều 
quan trọng nhất – như đã nói trên 
đầu bài – là TIN với trọn vẹn trái 
tim mình để cuộc đời Kitô hữu của 
mình luôn sống gắn bó mật thiết 
với Đấng đã yêu thương, đã thí 
mạng để cứu thoát mình khỏi cái 
chết do tội lỗi mang lại. Cảm 
nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Chúa bao nhiêu thì 
ta càng ân hận về nỗi tình ta hững hờ bấy nhiêu. Vô tri 
bất mộ, không hiểu nên không mộ mến. Than ôi ! Ta đã 
mất bao thời gian, bao công lao giữ luật thay vì đến gần 
Chúa với trọn niềm tin yêu. Hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu 
bảo : 

 "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là 
TIN vào Đấng Người đã sai đến." (Ga 6.29) 

 
*** 

PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DO THÁI (6.41-50) 
Khi nghe Đức Giêsu nói đến đây – tức là Phần nhất 

của Diễn từ về Bánh Sự Sống – đám dân chúng Do Thái 
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phản ứng kịch liệt : 

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức 
Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói : 
“Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó 
sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ 
ông ta lại nói : “Tôi từ trời xuống ?”  

43Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì với 
nhau ! 44 Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là 
Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy, và Tôi, Tôi sẽ 
cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời 
chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được 
Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo 
huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi. 46 Không phải là 
đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi 
Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 

Thật, Tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời 
đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn 
man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là 
bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết."  

Người Do Thái phản ứng trước lời Chúa Giêsu 
khẳng định Người là Bánh Sự Sống bằng thái độ không 
tin. Thế mà nếu ta nhớ lại trên kia chính họ đã mở miệng 
ngỏ lời "xin cho chúng tôi ăn bánh bởi trời ấy" (6,34) ! 
Tại sao bây giờ họ lại phản đối ? 

+ Trước hết, đó là vì khi nghe Đức Giêsu hứa ban 
bánh bởi trời của Chúa Cha (cc.32-33), họ nghĩ là một 
bánh gì đó giống như Manna hay một thứ gì tương tự, 
nhưng nay nghe Đức Giêsu lại nói bánh bởi trời đó chính 
là Bản Thân Người và Lời Người : "Tôi chính là Bánh 
Sự Sống" (c.35), thì họ đâm thất vọng.  
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Chúng ta có thể thấy người Do Thái vẫn chưa nhận 
ra lương thực thần linh thường tồn Chúa muốn ban cho 
họ, họ vẫn lại chỉ loanh quanh với cái gì vật chất y như 
lúc đầu khi Đức Giêsu trách họ: "Các ông tìm Tôi… chỉ 
vì được ăn no chứ không vì đã thấy dấu lạ" (c.36), nó 
hướng các ông đi tìm kiếm những gì tàng ẩn dưới dấu lạ 
đó. Loài người chúng ta quả thật quá bận tâm, có thể nói, 
quá bị ám ảnh về những điều vật chất, khó mà nhấc mình 
lên cao.  

Cũng vì thế mà người Do Thái chẳng để ý gì đến 
các phúc lộc từ Bánh Sự Sống đó phát sinh, như đã nghe 
Đức Giêsu nói (“khỏi đói khát”, “được Sự Sống Đời 
Đời”, “sống lại ngày sau hết…”), họ liền ghép hai câu 
của Đức Giêsu: "Tôi 
là Bánh sự sống" 
(c.35) và "Tôi đã từ 
trời xuống (c.38)  
không phải là để làm 
theo ý Tôi…" thành 
một để phản đối: 
Làm sao ông ấy dám 
nói: “Tôi là Bánh từ 
trời xuống ? (c.41)  

+  Để phản đối, họ đưa một bằng chứng sờ sờ : họ 
biết cha mẹ, anh em của Người còn đang sống ở cùng 
làng quê với họ (c.42), do đó họ cho là Người cũng là 
người trần tục như họ, mà sao dám cuồng ngôn là : "Tôi 
từ trời xuống" ? Đức Giêsu không chùn bước : sau này, 
trong một lần khác, Người sẽ còn tuyên bố minh bạch 
nguồn gốc thiên giới thật sự của Người hơn nữa : “Các 


