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 BÁNH HẰNG SỐNG – THỊT MÁU CHÚA  
 Bánh Hằng Sống là Thịt Máu Người mà chúng ta 
sẽ lãnh nhận bằng cách ăn uống thật sự và tất nhiên cũng 
bởi lòng tin. 
 Xin giải thích một chút : như đã nói ở Phần I của 
Diễn từ, ai đã ăn Bánh Sự Sống thì nhận được Sự Sống 
Thần linh là Sự Sống đích thực của chính Thiên Chúa 
ban vào trong mình. Đến Phần II này, Bánh Sự Sống ấy 
không còn là bánh hình bóng chỉ về Bản Thân và Lời 
của Chúa mà người ta lãnh nhận bằng tâm trí, song mặc 
một hình thức cụ thể là bánh chỉ về Thịt Máu thực sự 
của Chúa mà người ta sẽ lãnh lấy bằng ăn uống. Quả thế, 
trong Phần II này của Diễn từ, chữ “ăn uống” được nói 
đi nói lại nhiều lần, khác hẳn với Phần I của Diễn từ 
nhấn mạnh đến ‘lòng tin’.  

Chúng ta cùng nhau đọc đoạn Diễn từ này : 

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ 
ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian 
được sống." 

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với 
nhau. Họ nói : "Làm sao ông này có thể cho chúng 
ta ăn thịt ông ta được ?" 53 Đức Giê-su nói với họ : 
"Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn 
thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự 
sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì 
được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống 
lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt Tôi thật là của ăn, và 
máu Tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu 
Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. 
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57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và 
Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng 
sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ 
trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã 
ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 
muôn đời." 

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi 
giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um. 

* 
Ta sẽ chia khúc Diễn từ này làm 2 Phân đoạn :  

Phân đoạn một, gồm chỉ một câu 51, để học 
cặn kẽ vì tầm quan trọng của nó về Thánh Lễ ; 

Phân đoạn hai gồm các câu 52-58, để học về 
việc Rước Lễ. 

PHÂN ĐOẠN MỘT (c.51) 
A – THỊT MÁU CHÚA GIÊSU CHỈ TRỞ 
THÀNH CỦA ĂN CỦA UỐNG CHO TA  
SAU KHI ĐÃ HIẾN TẾ TRÊN THẬP GIÁ. 
Chúa Giêsu tuyên bố: 
"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh 
Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế 
gian được sống." 
Theo bản dịch của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn: 
"Bánh Hằng Sống bởi trời xuống, chính là Ta! 
Ai ăn Bánh này, thì sẽ được sống đời đời. 

Và Bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta, vì sự sống 
thế gian."  
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Bản trên dịch “để cho thế gian được sống”, còn 
chúng ta chọn bản dịch dưới “Vì sự sống thế gian”, do 
chữ “vì” này có ý nghĩa rất quan trọng, sau này ta sẽ 
biết.  

Bây giờ ta khởi sự tìm hiểu từ đầu câu 51 này:  
Dù là dưới hình thức Bánh Sự Sống hay Bánh Hằng 

Sống, biểu ngữ “Bánh” hiển nhiên là một từ ngữ ẩn dụ 
ám chỉ về con người Chúa Giêsu.  

Nhưng mỗi hình thức bánh có một sắc thái riêng. 
Cha F.M.Braun viết : Qua c.35, 
"Tôi là Bánh Sự Sống", Chúa 
Giêsu muốn chỉ về hiệu quả 
của bánh : Bánh Ban Sự Sống, 
chính là Người, vì thế ai ăn 
Bánh-Giêsu này thì lãnh nhận 
được Sự Sống. Còn đến c.51 
đây, "Tôi là Bánh Hằng Sống", 
Chúa nhấn mạnh đến bản chất 
của bánh. Bánh này là chính 
Người vốn là Đấng Lời Thiên 
Chúa, hằng có Sự Sống Đời 
Đời nơi mình (Ga 1,4), nên ai 

ăn bánh ấy sẽ được sống muôn đời, sống mãi mãi.  
Kể ra thì biểu ngữ “Bánh Hằng Sống” tự nó quả là 

kỳ dị, vì bánh thì không bao giờ sống, không có sự sống, 
hạt lúa mới sống, và muốn trở thành bánh nuôi sống 
người ta, thì nó phải trải qua một quá trình làm bánh : 
người ta lấy hạt lúa đem phơi khô cho chết đi, nghiền nát 
thành bột, nhào với nước, rồi bỏ vào lò nướng mới thành 
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bánh để người ta ăn mà sống (Sđd, tr.203  (14)).  
-----------------------------  
(14) Nghĩa là mời xem HMTuấn, Đọc Tin Mừng theo Yoan, 

Tập III, trang 203 
---------------------------------- 
Như bánh mì phải trải qua một quá trình mới thành 

bánh ta ăn mà sống, thì cũng vậy, Bánh Hằng Sống, là 
Chúa Giêsu Con Một Thiên 
Chúa, cũng phải trải qua một 
quá trình chịu thử luyện gian 
khổ trong cuộc sống phàm 
nhân, phải bị nghiền nát trong 
cuộc Thương khó, phải chịu 
thiêu đốt trong lò Tử nạn, rồi 
mới chỗi dậy trong sự Phục 
sinh, mà trở nên Bánh thần linh 
tuyệt diệu ban sự sống của 
chính Thiên Chúa cho nhân loại 
ăn mà được sự sống muôn đời. 

Từ trước đến nay, ta chỉ 
nghe nói Chúa Giêsu chịu chết để đền tội thay cho nhân 
loại, để ký kết một giao ước mới vĩnh cửu cho muôn 
người được tha tội, nay ta sẽ được nghe Thánh Kinh nói 
Người có chịu chết thì thịt máu Người mới trở thành 
lương thực nuôi sống loài người.  

Chuyện ngược đời ! Sống mới làm cho người khác 
sống, chết rồi làm sao làm cho người khác sống được ?  

Thế mà Chúa Giêsu phải chết trên thập giá, nghĩa là 
hiến tế mình làm Của Lễ dâng lên Chúa Cha để sau đó 
Thịt Máu Người mới trở thành lương thực thần linh nuôi 
sống nhân loại được. Thật là kỳ diệu ! 
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Ý nghĩa thâm sâu đó được Chúa Giêsu diễn tả trong 
câu 51c:  

"Bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta, vì sự sống 
thế gian."  

Vậy muốn hiểu, ta hãy cứu xét : 
a/ Về chữ “sẽ” : Nếu Bánh đó là lời và giáo lý của 

Chúa – mà chúng ta đã xem ở Phần I của Diễn từ Bánh 
sự sống – Người có thể ban ngay lúc Người còn sống và 
đang rao giảng. Còn nếu Bánh đó Chúa muốn nói là Thịt 
Mình Chúa, Chúa không ban ngay lúc ấy được, nhưng sẽ 
ban sau này. Chữ “sẽ” diễn tả một điều xảy ra trong 
tương lai, vậy phải chờ, vì thế trong Tin Mừng Gioan 
nhiều lần Đức Giêsu nói : "Giờ Tôi chưa đến" (2.4; 7.30; 
8.20). Như thế có nghĩa là giả sử người ta đến “ăn thịt 
uống máu” của Chúa ngay lúc Chúa đang nói (khi ấy tại 
Hội đường Ca-phac-na-um) thì không sinh hiệu quả thần 
thiêng gì cả cho họ, không khác gì ăn một miếng thịt 
bình thường.  

Chờ đến tương lai, là lúc nào ?  
Thưa : Lúc Chúa tế lễ mình trên thập giá.  
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Hình trên : Hội đường Ca-phac-na-um ; ở hậu cảnh 
của hình là những bức tường và cột hiện nay còn di 
tích của Hội đường được xây lại vào thế kỷ thứ IV 
sau Công Nguyên ; còn ở tiền cảnh của hình, là các 
phế tích đổ nát của chính cái Hội đường ngày xưa 
nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy bài Tin Mừng Gioan về 
Bánh Hằng Sống này. Các nhà khảo cổ đã đào bới 
dưới lòng đất và phát hiện ra được. 

================================== 
b/ Về chữ “vì” : Chính chữ “vì” (bản gốc Hi Lạp là 

“huper”) (15) muốn hướng thính giả hiểu về việc tế lễ ấy, 
vì theo truyền thống Thánh Kinh, “vì” (huper) gợi ý về 
một sự hy sinh mạng sống, một hiến tế, một cái chết để 
cho người khác được sống.  

-----------------------  
(15) Xem "THE GREEK NEW TESTAMENT", của Kurt 

Aland & các cộng tác viên, Deutsche BibelGesellschaft, Germany, 
1994. Chữ "vì" ở đây không chỉ mục đích (“để cho…”), nếu thế 
bản Hi Lạp sẽ dùng từ "hina". 

--------------------------------- 
Chỉ đan cử một tỷ dụ : Trong bữa Tiệc Ly, Đức 

Giêsu  
"cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các 

ông và nói: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em 
hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." 

Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như 
vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu 
Thầy, máu đổ ra vì anh em."  (Lc 22, 19-20) 

Như thế, qua c.51 Chúa muốn nói thế này : "Bánh 
Hằng Sống ấy là Thịt Mình Ta, sau khi đã chịu chết mà 
hiến tế dâng lên Thiên Chúa Cha, mới ban xuống cho 


