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loài người ăn mà được sống muôn đời."  
Thánh Ý Thiên Chúa muốn cứu rỗi loài người nên 

Người đành phải hy sinh Con Một của Người, truyền 
Chúa Giêsu phải trải qua những gian nan, thử thách, đau 
khổ và cả cái chết để trở nên “Nguồn Ơn Cứu Độ vĩnh 
cửu” từ đó tuôn trào ra cho muôn người :  

"Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích 
mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh 
quang (= cứu độ), nên Người đã làm một việc thích 
đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành 
vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ." 
(Dt 2,10). 

"Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua 
nhiều đau khổ mới học biết vâng phục; và khi (nhờ hoàn 
toàn vâng phục) bản thân Người đã đạt mức thập toàn, 
Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả 
những ai tùng phục Người." (Dt 5,8-9) 

Chúa Giêsu đã vâng phục ý muốn ấy của Chúa Cha, 
bằng lòng hy sinh chịu tử nạn để cứu thế gian, nên Cha 
đã ân thưởng cho Chúa Giêsu bằng cách cho Người sống 
lại và ban cho Người được đầy tràn Thần Khí và thánh 
thiện. Thật vậy, chỉ khi đã trải qua đau khổ và cái chết 
hiến tế, Chúa Giêsu mới trở nên thành toàn, hoàn toàn 
thánh thiện, đầy tràn Thần Khí, «viên mãn thần 
tính Thiên Chúa» (Cl 2.9), như vậy đương nhiên Thịt 
Máu Người mới trở nên sự sống đời đời cho những ai 
lãnh nhận. Đó là điều sẽ được bàn giải kỹ hơn dưới đây. 
Nay, ta nên tạm dừng lại để suy gẫm. 

SUY GẪM 
Khi Con Một Thiên Chúa trở thành người phàm, 
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Người đã cởi bỏ sự sáng, vinh quang của Người ở trên 
trời và xuống thế sống như phàm nhân, để có thân xác 
mà chịu đau khổ và chết đóng đinh thập giá vì chúng ta. 
Địa vị của Người cao sang thế nào mà đã hạ mình đến 
như vậy ? Thánh Gioan đã cho biết : 

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.  
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,  
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.  
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,  
và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. 
Điều đã thành sự ở nơi Người là sự sống, 
Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại."  
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm 
và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấyVinh quang của Người, 
Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, 
Là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật."  

(Ga 1,1-4,14) 

 
Chúa Giêsu là Ngôi Lời Hằng Hữu, Toàn Năng, đã 

tạo nên cả vũ trụ, vạn vật và loài người – (Nhờ Ngôi Lời, 
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vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có 
gì được tạo thành) – nay trở nên người phàm, làm thọ 
tạo như chúng ta, cư ngụ giữa chúng ta. Điều này đã 
vượt quá trí hiểu của loài người nếu họ không được 
Thiên Chúa mạc khải cho. 

Chúng ta hãy nhìn lên bầu trời cao xanh, vũ trụ bao 
la. Chính các nhà bác học, các nhà khoa học đã khám 
phá và cho chúng ta biết trái đất chúng ta tuy chứa đầy 
biết bao là sự kỳ diệu, vẫn chỉ là một hành tinh bé nhỏ 
thuộc hệ mặt trời, và mặt trời này lại ở trong một cụm 
tinh tú khổng lồ, danh từ khoa học gọi là “Thiên Hà” 
(Galaxy), ta thường gọi nôm na là “Giải Ngân Hà”. 

Nguyên mình nó đã là một vũ trụ gồm tới mấy trăm 
tỷ ngôi sao, có những sao lớn hơn cả mặt trời chúng ta 
hàng vạn lần. Trong mấy trăm tỉ sao đó, mặt trời của 
chúng ta chỉ là một chấm nhỏ li ti ! (xem hình)  

 
Và từ đầu này tới đầu kia của Giải Ngân Hà này là 

 
112

cả một khoảng không gian hầu như vô tận chúng ta 
không bao giờ có thể đi tới : giả sử chúng ta cưỡi trên 
một hỏa tiễn với tốc độ đi nhanh bằng ánh sáng (nghĩa là 
300.000 cây số mỗi giây (16)), cũng phải mất mấy trăm 
năm mới tới nơi." (17) 

----------------------------  
(16) Thời gian một giây bằng chúng ta giơ một ngón tay lên 

rồi hạ xuống, thì ánh sáng đã bay quanh được 7 vòng trái đất. 
(17) Theo cuốn "Tìm dấu vết Thượng Đế" 
--------------------------------------- 
 Chỉ một Thiên Hà đã gồm mấy trăm tỉ sao và 

mênh mông như thế, huống hồ trong trời đất còn bao 
nhiêu những Thiên Hà như thế và biết bao điều lạ lùng, 
vĩ đại khác nữa… Vậy mà tất cả đã hiện hữu nhờ quyền 
phép toàn năng của Đấng Tạo Thành, "nhờ Ngôi Lời là 
Thiên Chúa, vạn vật được tạo thành." 

Thế mà chính Chúa Giêsu-Ngôi Lời, Đấng Tạo 
Thành Toàn Năng, uy nghi, cao cả, siêu việt, vĩ đại 
không lời tả xiết đã tạo dựng nên tất cả các cái ấy, lại đã 
xuống thế mặc xác thịt làm người, chịu chết đền tội 
chúng ta, và còn thân thương hằng ở với chúng ta mọi 
ngày cho đến tận thế trong tấm bánh trắng bé nhỏ, đơn 
sơ của Bí Tích Thánh Thể ! Hơn nữa tấm bánh thần linh 
ấy còn là lương thực nuôi hồn xác ta được sống muôn 
đời bằng Sự Sống của chính Thiên Chúa đang sống ! 

LỜI NGUYỆN TẠ ƠN 
Lạy Chúa Giêsu ! Khi suy gẫm những điều đó, 

chúng con hết sức tôn kính, thờ lạy, chúc tụng và yêu 
mến Chúa. Chúng con sẽ để giờ cầu nguyện sâu lắng, và 
khẩn xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng con để có 
thể cảm nghiệm được sự cao cả, khiêm nhường cùng tình 
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yêu vô hạn của Chúa đối với chúng con : tình yêu tạo 
dựng và tình yêu cứu chuộc với biết bao thống khổ cùng 
cuộc Tử Nạn mới có thể đem lại cho chúng con Ơn Cứu 
Độ ! Tạ ơn Chúa muôn muôn đời ! 

***  
B – THỊT MÁU CHÚA GIÊSU TẾ LỄ LÊN 
THIÊN CHÚA VÀ ĐƯỢC THẦN HÓA. 
Trên đây, chúng ta đã nói : Như hạt lúa phải trải qua 

một quá trình mới thành bánh ta ăn được, cũng vậy Thịt 
Máu Chúa Giêsu cũng phải trải qua quá trình Thương 
khó, Tử nạn và Phục sinh mới trở thành Thịt Máu được 
thần hóa mà nuôi linh hồn nhân loại.  

Quá trình ấy diễn ra thế nào ? 
Thông thường người ta xem sự chết là một chấm 

hết vĩnh viễn của đời người. Nhưng tại sao qua cái chết 
trên thập giá, Chúa Giêsu lại được thần hóa, được viên 
mãn thần tính, đầy ắp Thần Khí, tràn đầy sự thánh thiện 
và sự sống, và bởi đó Thịt Máu Người có thể trở thành 
Bánh Ban Sự Sống cho thế gian ? 

Để hiểu tại sao, chúng ta sẽ nhờ nhìn vào  
TRUYỀN THỐNG HIẾN TẾ CỔ TRUYỀN (18) 
mà lịch sử tôn giáo cho biết. 
-----------------------  
(18) Hiến tế cổ truyền của nhân loại cũng như của dân Do 

Thái trong Cựu Ước.  
Phần này, lược tóm đoạn bàn về "Hiến tế" trong quyển ĐỨC 

GIÊSU PHỤC SINH, Tập I, chương II, đoạn IV, tr. 122tt. 
-------------------------------- 
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Vào thời hồng hoang ăn lông ở lỗ, núp trong hang 
động hay dưới các lùm cây trống trải, các mãnh lực thiên 
nhiên như sấm sét, bão bùng, giông tố, mặt trời với sức 
nóng thiêu đốt, biển cả với sóng dữ, các loài kình ngư 
khổng lồ…làm cho con người vô cùng sợ hãi. Họ coi 
những uy lực mạnh mẽ trên trời hay dưới đất ấy là Thần 
linh : thần sấm, thần sông, thần mặt trời v.v…có thể ban 
phúc hay tác hại cho đời sống của họ.  

Vì thế cần lấy lòng các Thần linh, và loài người đã 
nghĩ ra một cách : hiến tế lễ vật. Qua hiến tế đó : 

- họ tỏ lòng sùng bái uy quyền siêu phàm của 
Thần linh, để được Thần linh cứu giúp hay để tạ tội vì 
nghĩ rằng đã xúc phạm tới các Ngài, cần làm các Ngài 
nguôi giận… 

- và sau là để được thông hiệp với các Ngài bởi 
việc hưởng Lộc Thánh là phần lễ vật mà sau khi chấp 
nhận của lễ dâng hiến, Thần linh ban xuống lại cho 
người dâng lễ thụ lãnh.  

Như vậy, việc hiến tế có hai chiều :  
Loài người dâng lên / Thần linh ban xuống. 
I - Loài Người Dâng Lễ Vật  Lên Thần Linh. 
Lễ vật thường là vật gì đối với con người rất thiết 

thân hay quí giá, chẳng hạn thực phẩm loại cao lương 
mỹ vị, hay con bò, con chiên, con dê v.v... Việc dâng lên 
Thần linh được tiến hành qua 3 nghi thức : 

1. Sát tế : Để bảo đảm lễ vật dâng lên được trọn 
vẹn thuộc về Thần linh, loài người đã thực hiện nghi 
thức sát tế, chấm dứt sự sống của lễ vật, để từ nay dứt 
khoát không còn sử dụng nó vào việc phàm trần nữa. 


