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Nhất là qua việc sát tế, người dâng hiến chuyển vật đó 
cho Thần linh chiếm hữu. Nhưng làm sao chuyển lễ vật 
tới Thần linh vốn là các đấng vô hình ở trên cao, còn lễ 
vật vốn là vật chất ? Loài người đã nghĩ ra được một 
cách thức rất hiệu nghiệm : đặt trên bàn thờ và hỏa tế. 

2. Tế vật được đặt trên bàn thờ : Loài người 
nghĩ rằng bàn thờ là biểu tượng của Thần linh hay là nơi 
Thần linh vô hình ngự, hay là bàn ăn, bàn tiệc của Thần 
linh. Người chủ gia đình hay vị tư tế đặt lễ vật trên bàn 
thờ, như trên bàn ăn hay trên lòng của Thần. Và máu tế 
vật được rưới lên các ‘sừng’ hay 'góc cong' của bàn thờ 
là tiêu biểu đặc biệt của Thần.   

3. Hỏa tế : Tế sát rồi, người ta sẽ thiêu đốt lễ vật 
để ngọn lửa sẽ hoàn tất sự dâng hiến lễ vật ấy. Với bản 
chất tinh anh linh hoạt, 
lửa được coi như 
phương thế “chuyển” tế 
vật đến Thần linh. Khi 
lửa xâm chiếm tế vật và 
thiêu cháy nó, thì theo 
não trạng người xưa, tế 
vật được hỏa tế ấy 
không phải là bị tiêu 
hủy, mà được lửa thiêu biến thành làn khói hương thơm 
bay lên tới Thần linh. Và họ tin rằng các Thần sẽ hít lấy 
hương khói thơm ấy. Như thế có nghĩa là : 

Lễ vật đã được Thần linh chấp nhận. 
Khi tế vật được Thần chấp nhận và chiếm hữu, nó 

trở thành sở hữu của Thần, và bởi đó được thấm nhuần 

 
116

thần tính, được nhiễm lấy các đặc tính của Thần, tức là 
được mang tràn đầy sức thần thánh của Thần, nói tóm : 
ĐƯỢC THẦN HÓA, THÁNH HÓA.  

ỨNG DỤNG VÀO HIẾN TẾ  
TRÊN THẬP GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU 
Trước tiên, ta phải xem cái chết của Chúa Giêsu 

có phải là một hiến tế không. Thưa : Có. Chính Chúa 
Giêsu, trong bữa Tiệc Ly, nói cho các môn đệ biết cuộc 
Tử Nạn của Người là một Hiến tế chiếu theo khuôn khổ 
các cuộc hiến tế cổ truyền, nhất là hiến tế nơi dân Israen: 
như xưa con vật bị sát tế và lấy máu để Thiên Chúa ký 
kết Giao Ước với dân Israel ở núi Sinai (Xh 24.3-8), thì 
nay Chúa Giêsu cũng phó mình chịu tế sát trên thập giá 
để ký kết Giao Ước mới và vĩnh cửu trong Máu của 
Người, đổ ra cho muôn người được tha tội : 

"Rồi Người cầm 
lấy bánh, dâng lời tạ 
ơn, bẻ ra, trao cho 
các ông và nói: "Đây 
là mình Thầy, hiến tế 
vì anh em. Anh em 
hãy làm việc này, mà 
tưởng nhớ đến Thầy." 
Và tới tuần rượu cuối 
bữa ăn, Người cũng 
làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập 
bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22.19-20), 
"và cho muôn người được tha tội" (Mt 26.28). 

Thánh Phaolô và cả Tân Ước cũng đều hiểu cái chết 
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cứu chuộc của Chúa Giêsu là một việc hiến tế : 
"Chiên Vượt qua của ta, Đức Kitô, đã chịu tế sát." 

(1C 5,7; xem Ga 1,29;17,19) 
"Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, 

đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên 
Chúa tựa hương thơm ngào ngạt." (Ep 5,2) 

“Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi 
ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của 
mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã 
dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ." (Dt 7,27; 
9,12)… 

Trong hiến tế thập giá, có vẻ bề ngoài như Đức 
Giêsu là một tên phản loạn bị nhà cầm quyền Rôma toa 
rập với nhóm giáo trưởng Do Thái kết án tử hình, và bị 
lính Rôma giết, song Tin Mừng theo Thánh Gioan đã tỏ 
cho thấy Chúa Giêsu chủ động trong mọi sự. Nghĩa là, 
tuy nhờ tay lý hình, song chính Người tự hiến mạng sống 
mình, vì vâng phục ý Chúa Cha muốn Người phải chết 
để đền tội nhân loại, đúng như Người đã tuyên bố rõ 
ràng :  

"Không ai cất mạng sống Ta được ; nhưng chính Ta 
tự mình thí mạng sống Ta. Ta có quyền thí mạng sống Ta 
và cũng có quyền lấy lại ; đó là lệnh truyền Ta đã lãnh 
nơi Cha Ta."(Ga 10.17-18). 

Chúng ta không thấy lửa vật chất thiêu của lễ như 
xưa trong các cuộc tế lễ của loài người, nhưng ở đây bây 
giờ là lửa thiêng của tình yêu, lửa Thánh Thần sẽ toàn 
thiêu tế vật Giêsu, như thư Do Thái viết :  

"Đức Kitô, … nhờ Thần Khí hằng có mà tiến mình 
làm (lễ tế hi sinh) vô tì tích dâng lên Thiên Chúa" (9.14). 
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Hiến tế của Đức Giêsu  
được Thiên Chúa chấp nhận và thần hóa : 

 Cũng như trong các cuộc hiến tế cổ truyền, hiến tế 
chỉ hoàn tất khi được Thần linh chiếu nhận (= chiếu cố 
chấp nhận). Hiến tế của Đức Giêsu có được Thiên Chúa 
chiếu nhận không ? Hẳn rồi ! Vì hiến tế Thân mình của 
Đức Kitô – "Con chiên vô tì vô tật" (1 Pr 1.19) – là một 
hiến tế "dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt, 
rất đẹp lòng Người" (Ep 5.2).  

Mà nếu Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận, Người sẽ 
tỏ ra bằng một dấu chỉ ! Trong các lễ tế ngày xưa, một 
dấu chỉ nào đó là đủ, chẳng hạn lễ tế của Abilê được 
Giavê ngó đến (St 4.4-5), hoặc đôi khi Người cho lửa từ 
trời xuống thiêu đốt trọn của lễ (Lv 9.24; 1 V 18.38). 
Song trong cuộc tế lễ chính mình của Đức Giêsu trên đồi 
Can-vê, giữa trời và đất, ngoài mọi khuôn khổ lễ nghi, 
tất cả đều thực, thì sự chiếu nhận của Thiên Chúa cũng 
phải thực : chính thần tính của Thiên Chúa sẽ mở đón 
Của Lễ và chiếm trọn lấy, và Người biểu lộ sự chiếu 
nhận ấy không bằng một dấu chỉ tầm thường mà bằng sự 
tôn vinh Đức Giêsu bởi việc phục sinh.  
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 Thiên Chúa Cha xúc động trước sự vâng phục 
tuyệt đối của Chúa Giêsu đã bằng lòng hy sinh tế hiến 
chính mình, và vì thế Ngài đã ân thưởng cho Chúa Giêsu 
bằng việc phục sinh tôn vinh Người và đổ tràn sung mãn 
Thần Tính, đầy ắp Thần Khí, Sự Sống và Thánh Thiện 
vào trong Người. 
Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa … nhưng đã  

hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, 
…Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi  

bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 
 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người…  

Như vậy, khi vừa nghe Danh thánh Giê-su, cả trên trời 
dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ ;  

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,  
mọi loài phải mở miệng 

tuyên xưng rằng : "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". 
(Pl 2.6-11) 

                                       
 
 
 
 

Được siêu tôn ngút trời như vậy, cho nên : 
"Nơi Người, ngay trong thể xác, hiện diện tất cả sự 

viên mãn của thần tính" (Cl 2.9) 
 Nghĩa là Thiên Chúa dốc đổ tất cả thần tính của 
Ngài, tất cả những gì là Thiên Chúa, thì cho Chúa Giêsu 
hết, đến nỗi ngay trong thể xác Chúa Giêsu trở nên Thiên 
Chúa, sung mãn thần tính của Thiên Chúa, như thế là 
được thần hóa đến mức tột đỉnh.  
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Đến đây, kể như chúng ta đã được giải thích mà 
hiểu câu hỏi trên kia về cái chết của Đức Giêsu tại sao lại 
coi là được thần hóa, đầy ắp Thần Khí và Thánh Thiện, 
để rồi nhờ đó, Thịt Máu Người mới trở nên lương thực 
thần linh nuôi sống linh hồn nhân loại. 

Bây giờ ta mới vỡ lẽ ra tại sao : 
Cuộc Tử nạn là sự Tôn Vinh 
Tùy theo quan niệm của mỗi người mà cái nhìn về 

Chúa Giêsu trong cuộc Tử nạn có những ý nghĩa khác 
nhau, ví dụ : 

- Đối với các thượng tế, kinh sư, kỳ mục…và dân 
chúng Do Thái thì Đức Giêsu là Kẻ tử tội.  

- Còn đối với Tổng trấn Philatô thì Người là tên 
phản loạn, vì vậy ông đã cho viết tội trạng trên tấm bảng 
GIÊSU NADARET, VUA DÂN DO THÁI (INRI) đóng 
trên đầu thập giá của Đức Giêsu. Ông không ngờ rằng 
mình đã nói lời tiên tri, vì quả đúng như vậy và còn hơn 
như vậy nữa : Đức Giêsu không chỉ là Vua dân Do Thái 
nhưng còn là Vua Cứu Độ cho toàn thể thế gian này.  

- Trong khi cả ba Tin Mừng Nhất Lãm mô tả Đức 
Giêsu như là Con Người đau khổ, chẳng hạn như trước 
cuộc Thương Khó tại Vườn Cây Dầu, Người âu sầu 
phiền não đến nỗi như lâm cơn hấp hối, mồ hôi và máu 
chảy ra… 

- thì Tin Mừng theo Thánh Gioan lại cho thấy 
khác : trong cuộc Thương Khó, Người luôn tỏ ra điềm 
tĩnh, uy nghi… Vì Chúa Giêsu biết rõ mọi việc và chủ 
động trong mọi sự. Người đã loan báo cái chết của 
Người không phải là một cái án do loài người kết tội, 
nhưng là do tự nguyện : "Không ai cất mạng sống Ta 


