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được; nhưng chính Ta tự mình thí mạng sống Ta. Ta có 
quyền thí mạng sống Ta và cũng có quyền lấy lại : đó là 
lệnh truyền Ta đã lãnh nơi Cha Ta." (Ga 10.18). Tự 
mình thí mạng sống vì mục đích gì ? "Ta là Người chăn 
chiên tốt, Người chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì 
chiên." (10.11). Và chính vì Người đã vâng lệnh truyền 
của Chúa Cha mà hi sinh mạng sống để cho đàn chiên 
của Người được sống, nên Chúa Cha đã ân thưởng cho 
Người bằng cách cho Người được sống lại, tức là tôn 
vinh Người, do đó Người được tôn vinh nhờ đã hi sinh 
chịu chết.  

Tóm lại, Tử nạn là sự Tôn vinh ! 
Và các thánh Giáo phụ sau này cũng nhất trí như 

vậy : "Khi bị đóng đinh vào thập giá là Chúa Giêsu được 
tôn vinh." 

Điều ấy, chính Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ 
khi từ biệt để ra đi chịu chết :"Đã đến giờ Con Người 
được tôn vinh." (Ga 12,23; 13,31). Hơn nữa, Người 
nguyện xin với Cha của Người: 
 "Lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : 
xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên 
Cha trước khi có thế gian." (Ga 17,5) 

SUY NIỆM  
  Trong sâu lắng của gẫm suy, ta thấy Chúa Giêsu 
đã như hạt lúa hy sinh chịu nghiền nát, chịu chết đi để có 
thể trổ sinh được nhiều hạt khác.  
 Khi thấy Chúa Giêsu bị treo trần thân trên thập 
giá, không ai có thể nghĩ rằng Người đã tự ý hy sinh 
mạng sống mình cho nhân loại khỏi phải chết. Chẳng 
phải là cái chết thảm khốc của Người đã vạch trần tội lỗi 

 
122

tầy trời cùng dã tâm của rất nhiều người kiêu ngạo, đố 
kỵ, ngông cuồng, lòng lang dạ thú hay sao : nỡ đóng 
đinh đồng loại mình ?  
 Đã có người Pharisêu hay bất cứ người phàm nào 
suy gẫm về một bậc Thầy Giêsu đầy quyền năng với biết 
bao phép lạ hiển hách mà phải chịu cái nhục chết treo 
thân vì mục đích, ý nghĩa gì ? Quân dữ và những người 
độc ác đã chẳng thách thức Người xuống khỏi thập giá 
sao ? Họ có nghĩ ngợi và ngạc nhiên khi bắt trói, đóng 
đinh Người quá dễ dàng ? Hay vì lòng ghen tị, độc ác 
của họ đã che khuất trí khôn ngoan ?  

Mặc cho thói đời đen bạc, Đấng Cứu Độ cứ đi 
theo chương trình cao siêu của Cha đã vạch ra "Đó là 
lệnh truyền Ta đã lãnh từ nơi Cha Ta" (Ga 10.18), cứ 
bước theo chặng đường cứu độ đẫm máu để thánh hiến 
đời Người cho thế gian gian ác. Và từ trên đồi Canvê, 
Người đã tuôn trào máu và nước như thác nguồn vô tận 
từ trái tim mình tưới lên nhân loại để xóa đi bao tội ác, 
làm cho linh hồn họ được nên công chính cùng ban sự 
sống bất diệt cho họ.  
 Khi Con Một Thiên Chúa vừa trút hơi thở cuối 
cùng thì cũng là lúc Thiên Chúa Cha bật lên tiếng khóc 
vỡ òa khiến đất rung đá vỡ; bức màn trướng trong Đền 
Thờ xé ra làm hai như linh hồn Cha cũng bị xé nát vậy, 
như trái tim Cha vỡ tan trong bóng tối đau đớn bao phủ 
khắp mặt đất giờ thứ chín hôm ấy.  
 Cha vẫn đau khổ như thế tuy hiểu rằng Cha phải 
hy sinh Người Con Một yêu dấu, vì yêu thế gian, vì 
chẳng còn ai có thể cứu nổi toàn thể nhân loại tội lỗi 
nặng nề đáng phải chết này. Đó là một tình yêu vĩ đại 
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vượt quá sự hiểu biết của loài người ! 
 Và Cha dường như chỉ khát mong giây phút của 
giờ thứ chín, ngày thứ Sáu này, để nâng Con của Người 
chỗi dậy từ cõi chết, trở thành Đấng Phục sinh vinh 
quang là Vua Sự Sống bất diệt đã mãi mãi chiến thắng 
Tử thần ! 
 NGUYỆN CẦU  
 Lạy Chúa ! Làm sao chúng con có thể dâng biết 
bao lời cảm tạ, tri ân lên Người cho thỏa lòng! Chúng 
con biết đền đáp thế nào cho xứng đáng trước ân tình cao 
hơn trời, sâu hơn vực thẳm, nhiều hơn sao trong các 
Thiên Hà của vũ trụ…? Chúa ơi, chúng con chỉ còn biết 
dâng lên Người trái tim nhỏ bé, tấm thân hèn mọn khốn 
cùng của chúng con để cho Người thanh tẩy, để cho 
Người yêu thương…  

II - Thần Linh Ban Lễ Vật Đã Được Thần Hóa, 
Như Là Lộc Thánh, Xuống Lại Cho Người Dâng 
Lễ. 
Thường thường sau khi chiếu nhận tế vật, chiếm 

hữu nó làm của mình rồi, Thần linh sẽ ban một phần lễ 
vật nhiễm đầy phúc lộc thần thiêng như LỘC THÁNH 
xuống lại cho người dâng lễ để họ ăn uống, như thể họ 
đuợc “đồng bàn” với Thần, và bởi đó họ được thông hiệp 
với Thần, vì đối với người xưa, đồng bàn với nhau là dấu 
thông hiệp thân tình với nhau.  

Các tôn giáo thời xưa đều hiểu như vậy. Học giả 
Phan Kế Bính cho biết (19): trong việc tế tự tại đình miếu 
Á Đông cũng có việc “ẩm phúc”, “thụ tộ” uống rượu, ăn 
trầu và có khi cả thức ăn khác nữa… “Thần ban phúc lộc 
cho thì phải ăn uống ngay mới là kính trọng thần…” ; 
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“Lễ xong… đem xuống làm cỗ ăn uống vui vẻ…” 
----------------------------  
(19) Trong quyển Việt Nam Phong Tục, Thiên Nhì, Tế Kỳ 

phúc. trang 90tt 
---------------------------------- 
Còn trong Cựu Ước cũng vậy, chỉ xin trích một 

đoạn Sách Đệ Nhị Luật :  
"Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của 

anh em, … phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã 
khấn hứa, lễ vật tự nguyện … của anh em. Ở đó, anh em 

sẽ ăn uống trước 
nhan ĐỨC 
CHÚA, Thiên 
Chúa của anh em, 
sẽ liên hoan với 
cả nhà anh em, 
ăn cùng với con 
trai con gái anh 
em, tôi tớ nam nữ 

của anh em, để mừng mọi công việc tay anh em đã làm, 
nhờ được ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chúc 
phúc." (Đnl 12.6-7,18 ; 16.14 ; 27.7 v.v…) 

Sách Đức Giêsu Phục Sinh viết : "Các nghi thức 
sát tế và dâng hiến đã chuyển lễ vật sang quyền sở hữu 
của Thiên Chúa, thì sau khi nó đã được thánh hiến cho 
Người và được thánh hóa (thần hoá), Người ban nó lại 
cho loài người thông phần. Người ta được đồng bàn với 
Thiên Chúa, ăn uống trước mặt Người. Tế vật đã được 
biệt hiến cho Thiên Chúa sẽ lôi kéo những ai ăn nó vào 
trong quỹ đạo thánh thiện của Người. Họ múc lấy sự 
sống từ thức ăn thánh, họ vui hưởng niềm thân mật với 
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Thiên Chúa, và trong tiệc ấy, Thiên Chúa hòa niềm vui 
của Người với tiếng cười của nhân loại." (Tập I, tr. 145) 

Và trong thời Tân Ước, Thánh Phaolô nhắc đến 
việc liên hoan ăn uống lễ vật nói trên ở thời Cựu Ước – 
tức là được chia phần Lộc bàn thờ – mà ứng dụng vào 
việc rước Mình Máu Chúa trong Thánh Lễ : 

"Anh em hãy coi Ít-ra-en (của Cựu Ước): Những ai 
ăn tế vật, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn 
thờ sao ? (Cũng vậy) khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm 
tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức 
Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải 
là dự phần vào Thân Thể Người sao ?" 

Khi đã cho biết sự thông phần thiết thực như thế vào 
Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, Thánh Phaolô mới 
cấm tín hữu không được ăn của cúng tế vì: nơi người 
ngoại, "khi họ cúng tế…là cúng cho ma quỷ… ; mà tôi 
không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ (khi ăn của 
cúng tế lúc anh em đi dự các cuộc cúng tế của người 
ngoại). Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa 
uống chén của ma quỷ được ; anh em không thể vừa ăn ở 
bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được." 
(1 Cr 10.18-21) 

Ở bài sau (Bài 3), chúng ta sẽ bàn giải kỹ lưỡng về 
việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa tức Rước lễ.  

 
VIỄN TƯỢNG HUY HOÀNG 
Trở lại vấn đề tế lễ thập giá của Chúa Giêsu, nay 

ta khám phá thấy Thánh Kinh nhìn tế lễ ấy trong một 
viễn tượng thật là huy hoàng như sau : 
 Trước mắt người phàm, Chúa Giêsu chỉ là một kẻ 
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tử tội chết treo trên thập giá, nhưng trước mắt Thiên 
Chúa Cha thì Người lại nhìn thấy khác : Chúa Giêsu là vị 
Thượng Tế vĩnh cửu đang sống và là Chủ tế thi hành một 
Phụng Vụ Thiên Giới.  

Như thế nghĩa là : 
C – HIẾN  TẾ  CỦA  ĐỨC GIÊSU TRÊN ĐỒI 
SỌ LÀ HIẾN TẾ DIỄN RA TRÊN THIÊN GIỚI: 
Chiều thứ sáu u ám của Tuần thánh, trước mắt loài 

người, Đức Giêsu là một tên tử tội bị đóng đinh trần trụi 
trên thập giá tại đồi Canvê, đã trút hơi thở cuối cùng, bây 
giờ đang im lìm bất động trong sự chết. 

Nhưng Thiên Chúa Cha lại 
nhìn sự thể hoàn toàn khác : 
Chúa Giêsu với phẩm phục của 
vị Thượng Tế, bưng trên tay 
chén Máu của chính mình, uy 
nghi tiến vào trong Cung Cực 
Thánh của Thiên Chúa. Người 
đã tự hiến tế như Lễ vật vẹn toàn 
dâng lên Thiên Chúa Cha và đã 
lãnh được Ơn Cứu Chuộc vĩnh 
viễn cho chúng ta. 
 Cái nhìn đó của Thiên 
Chúa, nào ai có thể biết được nếu Thiên Chúa đã không 
soi sáng cho các tác giả Thánh Kinh viết ra cho nhân loại 
được biết. Mấy đoạn thư Do Thái dưới đây đã viết ra 
điều ấy : 

Việc tế tự ở Nhà Tạm Cựu Ước là hình bóng  
về tế lễ thiên giới của Chúa Giêsu : 

9 1 Vậy, giao ước thứ nhất đã có những quy luật 


