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vị thượng tế (Cựu Ước) hằng năm phải đem theo máu 
của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã 
phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo 
thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã 
xuất hiện chỉ một lần, bằng việc hiến tế chính mình, đã 
tiêu diệt tội lỗi." (9.24-26)  

Rõ ràng Thánh thư khẳng định Chúa Giêsu chỉ 
dâng hiến tế "duy nhất một lần", không bao giờ dâng 
một lần dưới đất rồi dâng lần nữa trên trời. Vậy nếu 
Thánh thư cho biết Người đang dâng lễ tế trên trời, tất 
nhiên lễ tế ấy cũng phải được coi là chính tế lễ Người 
dâng dưới đất tại Đồi Canvê. 

Thánh Gioan Fisher đã tìm cách dẫn giải hiến tế 
duy nhất vừa dưới đất vừa trên trời ấy như sau:  

"Vị Thượng Tế của chúng ta dâng tế lễ không phải 
tại một Đền thờ do tay người phàm làm ra, nhưng là 
trong Đền thờ xây dựng bởi quyền năng của một mình 
Thiên Chúa. Thật vậy, Người đổ máu mình ra trước mặt 
thế giới ; mà thế giới quả là đền thờ do chỉ một mình bàn 
tay Thiên Chúa có thể dựng lên. Đền thờ này có hai 
phần: phần một là dưới đất nơi ta đang ở, phần kia (trên 
trời) loài người phải chết chúng ta chưa biết được.  

"Trước tiên, Vị Thượng tế của chúng ta tế lễ ở 
dưới đất này, khi Người chịu cái chết vô cùng cay đắng. 
Sau đó, mặc lấy sự trường sinh bất tử, Người bước vào 
Cung Cực Thánh nghĩa là chốn Thiên Cung, với máu của 
chính mình. Tại đó, Người đã trình dâng lên trước ngai 
Chúa Cha trên trời máu vô cùng châu báu Ngài đã đổ ra 
bảy lần cho tất cả loài người tội lỗi. Lễ tế này đẹp lòng 
Thiên Chúa và được Ngài chấp nhận. Ngài vừa thấy là 
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đã xót thương chúng ta, và không thể chối từ ơn tha thứ 
cho mọi người thành tâm sám hối." (20) 

---------------------------  
(20) Sách Kinh Nhật tụng, Bài Kinh sách, Mùa Chay, Tuần 

V, ngày thứ hai. 
--------------------------------- 
Tóm lại, mấy đoạn thánh thư Do thái trên đây đã 

cho thấy hình ảnh một “Phụng Vụ Thiên Giới” đang diễn 
hành trên trời trước Thánh Nhan Thiên Chúa, nhưng 
trước mặt thế gian lại là cái chết của tử tội trên thập giá.   

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN 
Trước mắt thế gian, vị Vua Do Thái bị đóng đinh 

trần trụi trên thập giá đớn đau, nhục nhã nhưng trước 
Thánh Nhan Thiên Chúa Cha lại là vị Thượng Tế đời đời 
với phẩm phục trang trọng, uy nghiêm tiến vào Cung 
Cực Thánh tay bưng chén Máu vô giá là Giao Ước vĩnh 
cửu đem lại Ơn tha thứ, cùng Ơn cứu chuộc vĩnh viễn 
cho loài người. Vào Cung Cực Thánh trên trời, cũng có 
nghĩa là Người đã đi về cùng Cha, đi dọn chỗ cho chúng 
ta vì nhà Cha còn nhiều chỗ ở cho con cái của Người.  
 Khi ngước nhìn lên Thánh Giá, gẫm về tình yêu 
chịu đóng đinh, trái tim ta có khóc một niềm vui, niềm 
hạnh phúc ? Vì dù sao Con Người nhất định phải trải qua 
chặng đàng thập giá thì chúng ta mới nhận được Ơn tha 
thứ, từ đau khổ thập giá mới trổ sinh Hoa Cứu Độ ! 
 Vậy lạy Chúa, cuộc đời chúng con hèn mọn như 
hoa cỏ "có gì mà dâng Chúa đâu", chỉ có tình yêu nhỏ bé 
xin tận hiến cho Người. Xin Người đổ vào tâm hồn 
chúng con tràn đầy Thần Khí và niềm vui phục sinh. 
Amen.  
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PHỤNG VỤ TRÊN THIÊN GIỚI 
Trên đây vừa nói : Thư Do Thái vẽ ra trước mắt 

chúng ta hình ảnh một Phụng Vụ Thiên Giới đang diễn 
hành.  

Chữ ‘thiên giới’ gây đôi chút bỡ ngỡ, tuy nôm na 
nó chỉ có nghĩa là ‘trên trời’, nhưng phải hiểu nó cho 
đúng. Chúng ta là loài người, sống trong thời gian và 
không gian, chân đạp trên đất, cho nên khi nghe ‘thiên 
giới’, hay ‘trên trời’ là ta hiểu theo nghĩa địa lý mà nghĩ 
ngay đến cái khoảng cao tít trên mây xanh xa vời vợi. 
Nhưng theo nghĩa thần học không phải như vậy. 

Xin dùng một hình 
ảnh cho dễ hiểu : hãy tưởng 
tượng trái đất là một quả 
bưởi đang treo lơ lửng giữa 
không trung. Ta là người 
Việt Nam, thì do sức hút 
của trái đất, chân ta dính 
vào trái đất, đầu ta ngửng 
lên phía trên, nên khi ta nói 
: lên trời, ta chỉ lên trên.  

Còn người Mỹ, họ ở 
nửa vòng trái đất (coi như ở 
đáy quả bưởi), họ cũng bị 
trái đất hút vào, chân chạm 
đất, đầu ngửng lên, song vị 

trí của họ là ngược đầu với ta. Nếu ta hỏi : lên trời là 
đâu? Họ sẽ chỉ theo phía đầu của họ, tức là đối với họ là 
lên, nhưng so với ta, thì lại là xuống. 

   Thế thì lên trời là lên đâu ? Lên trên này hay xuống 
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dưới kia ? Hóa ra đó là một cách nói bình dân, chứ trời 
không ở trên, mà cũng chẳng ở dưới. Trời ở khắp nơi. 
Trên cũng là trời, dưới cũng là trời, trời bao bọc quanh 
ta. Tuy bình thường ta vẫn hay nói : chết rồi, linh hồn ta 
bay lên trời (và chỉ tay lên phía trên), song trí óc ta phải 
hiểu là không lên đâu cả, song là vào trong giới của 
Thiên Chúa tức là vào “thiên giới” hay vào cõi trời vậy. 
Thành ra “Cõi Trời” theo nghĩa này không còn là nghĩa 
địa lý một không trung cao vời thăm thẳm, mà là nghĩa 
thần học, tức là nơi siêu phàm Thiên Chúa ngự : “Cõi 
thần linh” của Thiên Chúa như ta đã nói trong Bài 1. 

Mà cõi 
trời hay thiên 
giới của 
Thiên Chúa 
ở đâu ? Chỉ 
cần nhớ lại 
chân lý 
Thiên Chúa 
ở khắp mọi 
nơi thì sẽ 
thấy Thiên Chúa ở đâu là trời ở đó, không ở trên cao, 
không ở dưới thấp, chỉ có điều ta đang sống trong điều 
kiện có thân xác, mắt thịt ta không thấy mà thôi. Trời 
chẳng ở đâu xa với đất, trời ngay bên ta, chung quanh ta. 

Có thể lấy một đoạn Thánh Kinh làm chứng : 
Thánh Phaolô viết rằng : "Thiên Chúa đã cho ta (khi tin 
vào Chúa Giêsu) thì được cùng hồi sinh với Đức Kitô, và 
được cùng sống lại, được cùng ngự trị trên trời trong 
Đức Kitô" (Ep 2.5-6). Chúng ta hiện nay đang ngồi hay 
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đứng ở đây, trên trái đất này, thế mà lại được bảo là đang 
ngự trị trên trời, vậy đâu có phải chúng ta lên trên chín 
tầng mây đâu. Hoá ra “Trời” có nghĩa là lãnh vực của 
Thiên Chúa, là thiên giới, giới của Thiên Chúa, ta tin thì 
được vào trong thiên giới ở với Chúa, không tin thì ở 
ngoài vùng trời hạnh phúc ấy. 

Như thế, “thiên giới” hay trời phải hiểu là thực tại 
siêu phàm, một thực tại của giới Thiên Chúa, của tồn tại, 
của vĩnh cửu, của chung cục hoàn bị.  

Áp dụng vào cái biến cố lịch sử Tử nạn của Đức 
Giêsu thì đối với mắt trần, thấy nó xảy ra trong thời gian 
cách đây 2000 năm và tại địa điểm Đồi Sọ, nhưng trước 
mắt Thiên Chúa, Người lại thấy biến cố ấy đang diễn ra 
trên trời, trên thiên giới, trước thánh Nhan Người. Và cái 
nhìn ấy, Thiên Chúa đã soi sáng cho các tác giả Thánh 
Kinh cách riêng thư Do Thái (mà chúng ta đã dẫn giải 
trên kia) viết ra cho ta biết. 

Trong cách diễn tả của các Sách thánh, vì những 
lý do văn chương, vì lý do dạy đạo cho các tín hữu trong 
cộng đoàn, hoặc họa lại hình ảnh phụng vụ của cộng 
đoàn dưới thế. hay vì so sánh với nghi lễ của vị Thượng 
tế Do Thái đạo cũ, (như trong thư gửi tín hữu Do Thái 
9.1-11 hay trong sách Khải Huyền), ta thấy nhiều hình 
ảnh về không gian và thời gian, như thể các việc xảy ra 
trong thời gian cái trước cái sau, xảy ra ở chỗ này chỗ 
kia. Song cách chung, ta phải nhìn theo nhãn quan của 
Thiên Chúa nói trên kia, vì nơi Thiên Chúa mọi sự đều 
đơn thuần, trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi sự đều 
duy nhất : Đức Giêsu tử nạn dưới đất, Thiên Chúa lại 
thấy là đồng thời Người đang dâng trên trời.      
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Quan điểm của các nhà chú giải 
Dưới đây, xin trích dẫn quan điểm của một vài nhà 

chú giải Thánh Kinh có uy tín, để thấy rằng các vị cũng 
đồng quan điểm với chúng ta : 

Cha Spicq, (Epitre aux Hébreux Quyển I. tr.311tt.) 
căn cứ vào những đoạn thư Do Thái trích dẫn trên, viết 
đại ý thế này : Lập luận của đoạn Dt 8.1-5 cho ta quả 
quyết được rằng : Có một việc dâng tế lễ trên thiên giới. 
"Vị thượng tế đã đi vào thiên quốc – đó là đặc ân của 
Người (9.12,24) – để tiếp tục ở đó chức vụ tư tế dưới 
một hình thức mới (9.24)", Người thi hành chức vụ tư tế 
trong một phụng vụ ở cung thánh thiên giới. Mà đó là 
"điểm chính yếu" mà thư Do Thái muốn trình bày (8.1), 
tức là "chúng ta có một vị thượng tế... thánh, vô tội, tinh 
tuyền, cách biệt khỏi kẻ tội lỗi, được nâng lên tận trời 
cao thẳm... được nên thành toàn đời đời (7.26-28), "vị 
Thượng tế như thế" đang ngự bên hữu Thiên Chúa (8.1), 
Người "là Đấng phục vụ cung thánh và Nhà Tạm đích 
thực Thiên Chúa đã dựng lên chứ không phải người 
phàm" (8.1-2). Thiết yếu Người là Thượng tế ở thiên 
giới, vì tác giả thư nói tiếp, nếu Người ở thế gian, Người 
đã chẳng là tư tế vì có các kẻ khác đã là tư tế (8.4), vì 
Người không thuộc dòng dõi Lêvi tư tế do lề luật thiết 
lập như họ (7.13-14).  

Nhưng đã là Thượng tế ở thiên giới, quan niệm Do 
Thái cũng bó buộc chức vụ phải đi đôi với việc hiến tế, 
cũng như đi đôi với cung thánh hay đền thờ là nơi bó 
buộc phải có một nhân viên tư tế phục vụ : "Đối với tác 
giả thư Do Thái, một chức tư tế mà không có hiến tế là 
điều không thể quan niệm được, và tác giả sẽ không bao 


