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giờ đem ý tưởng dâng tế lễ vào trong định nghĩa của vị 
tư tế (5.1; 8.3) nếu trên trời không có một cuộc hiến tế, 
đang khi tác giả luôn coi chức tư tế của Chúa Kitô là một 
chức tư tế thiết yếu thiên giới. Vì thế ta thấy nói ở đoạn 
8.1-5 là cần thiết Người phải hiến dâng một cái gì." 
(Spicq, I. tr.312). 

Toàn cả cảnh trí là trên Thiên Quốc. Vị Thượng tế 
ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là được suy tôn lên địa 
vị ngang hàng với Thiên Chúa bởi vinh hiển phục sinh 
(Cv. 2.33 – Dt 8.1-7,26), Người cũng lại là "thừa tác viên 
của cung thánh và của nhà tạm đích thực" (Dt 8.2). Chữ 
thừa tác viên đây theo cha Spicq là thuật ngữ tế tự và 
hàm ý hoạt động, nên không phải là một chức suông và 
là một trạng thái tĩnh. Chính trong sự so sánh với các tư 
tế Lêvi do luật Môsê lập mà tác giả thư rút ra kết luận: 
"Người cũng phải có gì để dâng" (c.3) : không có hiến tế, 
không có tư tế ! Dâng hiến tế là điều cần thiết (c.3). (21)  

----------------------------  
(21) Xem : F.X.Durrwell, La Résurrection de Jésus,  

tr.166. 
------------------------------------- 
Chúa Giêsu Thượng tế thiên giới dâng gì ?  
Thư Do Thái viết : Dâng chính máu là mạng sống 

mình (9.12), và đặc biệt còn thêm câu này : "Chúa Kitô, 
nhờ Thần Khí hằng có mà tiến mình làm lễ hi sinh vô tì 
tích dâng lên Thiên Chúa" (9.14). Mà Thần Khí hằng có 
là thực tại thiên giới, thực tại của Thiên Chúa, cho nên 
cha Durrwell viết: "Hiến tế được dâng lên nhờ Thần Khí 
hằng có (9.14) thì dù thập giá cắm ở trên đất, hiến tế ấy 
không còn là của trần gian (8.4) bởi được dâng bởi Thần 
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Khí vĩnh hằng, nên đã vào cõi thiên giới..."  
Cha Durrwell nói thêm : Cái Người dâng (là chính 

bản thân mình làm lễ tế lên Thiên Chúa) phải được hiểu 
chiếu theo chức vụ thượng tế thiên giới của Người. Như 
vậy không thể hiểu đó là một thứ công nghiệp đã lập 
được từ một việc đã làm trong thời gian Người còn ở 
dưới thế (nghĩa là từ cái chết trên thập giá). (22) Nên ta bó 
buộc phải nghĩ đến một sự dâng hiến tồn tại, đời đời, bởi 
vì "việc dâng hiến sự chết của Người đã được vĩnh cửu 
hóa bởi sự chấp nhận thần hóa luôn mãi hiện tại của 
Chúa Cha" (La Résurrection de Jésus, sđd, 174). 

-------------------------  
(22) Chủ trương hiến tế của Chúa Kitô là một việc đã được 

làm xong và hoàn toàn chấm dứt trong thời gian (trên Đồi Sọ, 
chiều thứ Sáu Tuần thánh), nay Chúa Kitô đã phục sinh và về trời 
yên nghỉ bên hữu Chúa Cha, hưởng phúc đời đời, và chỉ còn lại 
hiệu quả là công nghiệp do cái chết cứu chuộc Người lập, sẽ được 
ban phát cho loài người hưởng mãi mãi cho đến tận thế. Chủ 
trương như vậy thì Thánh Lễ bàn thờ chỉ là việc ”diễn lại” tế lễ 
xưa trên thập giá để ban phát Ơn Cứu Chuộc là công nghiệp đã lập 
được bởi chết đền tội cho nhân loại, chủ trương này đã bị Công 
Đồng Vatican II bác bỏ trong Hiến Chế Phụng vụ thánh, số 7 và 8 
mà chúng ta sẽ trích dẫn dưới đây, vì nguợc với lời dạy của thư Do 
Thái chương 8.1-5 mà chúng ta đã xem trên đây. 

----------------------------  
Cái đó không là 

một hiến tế mới, hay 
lặp lại hiến tế Đồi Sọ: 
Nhưng chính hiến tế 
thập giá ở Đồi Sọ, được 
nhìn trong một viễn 
cảnh thiên giới : Chính 
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hiến tế Đồi Sọ ấy là hiến tế thiên giới, song diễn hành 
cụ thể hữu hình dưới trần, nhưng được nhìn thấy như 
là hiến tế trên thiên giới mà vị thượng tế đang cử hành. 
(sđd, 168) 

Chết treo trên thập giá dưới đất, nhưng Đức Giêsu 
được Thiên Chúa coi như Người là Thượng tế đang trang 
trọng bưng chính máu mình bước vào Cung Thánh trên 
trời, trước Nhan Thiên Chúa (Dt 9.11-12 ; xem 10.19-
20) 

Cha Spicq cũng nói: "Sự chết của Chúa Kitô trên 
Đồi Sọ chỉ có giá trị vì hiến tế ấy đã thành thiên giới rồi, 
và đã hiến dâng ở trước Thánh Nhan Cha, do đó không 
có gì trở ngại cho ta nghĩ rằng một khi đã sống lại... 
Chúa Kitô tiếp tục dâng mãi cũng một hiến tế ấy. Vị 
Thày Cả đời đời chỉ còn có thể ở luôn mãi trong hành 
động dâng hiến" (Spicq, sđd, I. tr.315). Vì muốn so sánh 
với quy luật nghi lễ Do Thái, nên tác giả Thánh thư có vẻ 
coi hiến tế đổ máu như làm trước, rồi lấy máu đi vào 
cung thánh như làm sau và là việc quan hệ nhất (9.7 ; 
xem Xh 30.10 ; Lv.16.2-9) (Sđd, I. tr.312t).  

Nhưng ta không nên chú trọng vào hình ảnh và thứ 
tự trước sau đó; vì trong thực tại của Thiên Chúa, thời 
gian cũng như hình ảnh không đáng kể : đây là thực tại 
thần linh và vĩnh hằng, đây là giới Thần khí và sự thật, 
đây là giới của duy nhất trong tính đơn thuần của Thiên 
Chúa. 

Như thế ta có thể hiểu tại sao Thánh thư quả quyết 
"Người đã dâng hiến mình duy chỉ một lần." (7.27 – 
9.26, 28-10.2,10,12) nghĩa là tác giả muốn nói hiến tế 
lịch sử ở Đồi Sọ xảy ra một lần độc nhất, lại cũng chính 
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là sự dâng hiến thực sự trong phụng vụ thiên giới mà 
không phải là một hiến tế khác". (23) "Thư Do Thái không 
hề nghĩ đến một hiến tế mới nào khác, ... vì hiến tế ấy đã 
vượt qua trần gian vào đến Nhà tạm của Chúa Cha một 
cách chung cục đời đời rồi."  

---------------------------  
(23) Cố nhiên quan niệm chúng Tôi trình bày đây vẫn còn 

là một điểm tranh luận. Nhiều tác giả bất đồng ý (xem Spicq. I. 
tr.312). Tuy vậy quan điểm của chúng Tôi, dựa vào uy tín của cha 
F.X.Durrwell (La Résurrection de Jésus, 172-173); và cha Spicq, 
Epitre aux Hébreux I. 312-315; cũng xem Bonsirven, Ep. Heb. 62-
63 – M.de la Taille, Mysterium fidei (1921) tr. 132t – M Lepin: 
L’idée du sacrifice de la...), và xem ra lại được Công Đồng 
Vatican II ủng hộ. Xem  dưới tr.51tt. 

---------------------------------------- 
Nhưng muốn dung hòa đòi hỏi chỉ có một hiến tế 

duy nhất với đòi hỏi hiến tế thập giá dưới đất vẫn tiếp 
diễn hiến dâng trên trời, chỉ còn có cách hiểu như sau : 
Tình trạng là tế vật được tồn tại đời đời bởi sự chấp 
nhận luôn mãi hiện tại của Thiên Chúa.  

Thật vậy : 
• Khi của lễ dâng lên Thiên Chúa mà đẹp lòng 

Người thì Người chấp nhận – mà việc Hiến Tế Chính 
Mình Chúa Giêsu thì dĩ nhiên rất đẹp lòng Thiên Chúa, 
vì vâng phục thánh Ý Cha hoàn toàn – nên đã được Chúa 
Cha chấp nhận.  

• Đã chấp nhận thì Người tỏ sự ấy ra bằng một hành 
động :  

• Hành động mà Thiên Chúa tỏ sự hài lòng chấp 
nhận đó là phục sinh và tôn dương Chúa Giêsu.  

• Mà việc phục sinh tôn dương Chúa Giêsu là một 
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hành động vĩnh tồn của Thiên Chúa, nó không bao giờ 
qua đi, hay chấm dứt. Nơi Thiên Chúa hằng hữu, vĩnh 
hằng, không có gì là tạm bợ mau qua như nơi trần gian 
chúng ta !  

• Vậy nếu hành động tôn dương ấy cứ tồn tại mãi, 
thì sự hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa – bởi đó Chúa Giêsu 
được tôn dương – cũng tồn tại,  

• Và tất nhiên tế vật của hiến tế ấy cũng sẽ tồn tại 
mãi mãi.  

Cho dù hành động tế hiến (acte sacrificiel) theo mặt 
lịch sử là thuộc quá khứ (đã xảy ra cách đây 2000 năm), 
thì nó lại luôn mãi hiện tại bởi đích nó đạt đến. Đích nó 
đạt tới là được sự chấp nhận và tôn vinh của Thiên Chúa 
(vẫn luôn mãi hiện tại). Nơi Thiên Chúa vĩnh hằng mọi 
sự đều là hiện tại, không như chúng ta sống trong thời 
gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. (Theo Durrwell, 
tr.173-174; Spicq, I. tr.315). 

Có thể nói : Cái gì đụng chạm đến Thiên Chúa 
hằng hữu, tức khắc trở nên vĩnh hằng và tồn tại : "Nơi 
Chúa ngàn năm cũng như một ngày, một ngày cũng tày 
ngàn năm" (2 Pr 3.9). Lấy tỉ dụ giả tưởng một linh hồn 
sa hỏa ngục, mà được cho thấy nhãn tiền Thiên Chúa 
hằng hữu một tích tắc thôi, tức khắc linh hồn ấy được ở 
trong vĩnh hằng của Thiên Chúa, hết còn phải ở hỏa ngục 
nữa.  

Hiến tế chính mình của Chúa Kitô dâng trên Đồi 
Sọ nhưng trước mắt Thiên Chúa là đang dâng trên thiên 
giới, và nhờ bởi được sự chấp nhận thần hóa luôn luôn 
hiện tại của Thiên Chúa hằng hữu, cho nên nó tồn tại đời 
đời ngay chính trong việc dâng hiến, chứ không chỉ tồn 
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tại theo tính cách là hiệu quả của việc cứu chuộc mà thôi. 
Lời cha Durrwell nói trên kia đáng được lưu ý : "Trong 
tư tưởng của thư Do Thái, hiến tế của Chúa Kitô không 
là một việc đã được làm xong và hoàn toàn chấm dứt 
trong thời gian (tức là trên Đồi Sọ, chiều thứ Sáu Tuần 
thánh), và chỉ còn lại hiệu quả (là Ơn Cứu Chuộc do 
công nghiệp Người lập bởi chịu Tử nạn) sẽ được ban 
phát cho loài người từ đó cho đến tận thế. Trong nhãn 
quan của tác giả Thánh thư, việc dâng hiến ấy là vĩnh 
cửu và thiên giới, vì nó đã thành ra vĩnh cửu trong chính 
nó, (nhờ bởi được sự chấp nhận thần hóa luôn luôn hiện 
tại của Thiên Chúa hằng hữu) và tiếp tục kéo dài trong 
đời sống vinh hiển". (24)  

-----------------------------  
(24) “Bản văn Thư Do Thái không nói trắng ra thế, ít nữa 

cũng gợi ý rất nhiều.” (Durrwell, sđd, tr 172). 
----------------------------------- 
Trong thị kiến Khải huyền (5.6), chúng ta có thể 

thấy một dấu chỉ hay một minh họa rất ý nghĩa về trạng 
thái tế vật tồn tại vĩnh viễn vừa nói : Thánh Gioan thấy 
Chúa Giêsu là "Chiên Con đứng như đã bị tế sát". Điều 
đó chứng tỏ rằng trạng thái tế vật của Người vẫn tồn tại 
vĩnh viễn muôn đời dù Người đang ở trong vinh quang 
trên trời. 

Một dấu chỉ phụ thêm : Khi Đức Mẹ cho các thị 
nhân ở Mễ Du thấy những người hưởng phúc ở trên 
Thiên Đàng là nơi trọn tốt trọn lành, nơi đó mọi sự đều 
hoàn hảo, tốt đẹp không suy khuyết, mọi dấu vết của đau 
khổ, nước mắt, phiền muộn, chết chóc không còn nữa 
(Kh 21.4), nên họ đều trẻ đẹp chỉ khoảng 25-30 tuổi, 
không tì vết, tật nguyền và hoàn toàn vui tươi hạnh phúc. 


